1 MAART 2003 PRLJS 2 EURO

SUPPLEMENT VAN HET JUBILEUMBOEK
“VAN KNAPENVERENIGING TOT K.N.V.B.-CLUB"”

UITGEGEVEN IN 1988 TER GELEGENHEID
VAN HET 60-JARIG BESTAAN VAN S.D.O.B.






Jubileumboek 1 maart 2003

Even vooraf

Dit boekje dat voor u ligt c.q. dat u nu in handen heeft, moet u eigenlijk zien als supplement van het
jubileumboek *Van Knapenvereniging tot K.N.V.B.-club’, dat in 1988 ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan is uitgegeven.

Wanneer u dit nog niet kent, verwijs ik u graag naar de website van S.D.0.B., waarop dit boek digitaal
beschikbaar is.

In de kantine is overigens nog een kleine hoeveelheid exemplaren beschikbaar. Vraag het aan tante Trien
en die zal u verder helpen.

Dit boekje is minder uitgebreid en minder professioneel dan in 1988 omdat simpelweg in die tijd veel
meer energie en enthousiasme beschikbaar was binnen S.D.0.B. om diepgravend onderzoek te doen in
de historie van 60 jaar S.D.O.B.

Nu is er voor gekozen om de exemplaren van de Geel-Zwarte Koerier van de laatste 14 seizoenen uit te
pluizen en de hoogtepunten op te sommen.

Daarnaast is er een aantal interviews opgenomen met medewerkers die deze laatste periode bijna
dagelijks met S.D.O.B. zijin bezig geweest, zeg maar voor het gemak de vrijwilligers die komen na hen,
die in het jubileumboek van 1988 in de schijnwerpers zijn gezet. Ook heeft een aantal gastschrijvers een
bijdrage geleverd.

Wij beseffen dat we niet geheel complete informatie aan u verstrekken omdat we alleen de clubbladen
hebben uitgeplozen, die veel, maar niet alles vertellen over S.D.0.B.

Een zeer betrouwbare bron was voor ons Kees Leegwater, die zeer veel artikelen heeft gemaakt in alle
clubbladen die wij hebben gelezen.

Sommige seizoenen zijn wat minder uitgebreid beschreven omdat we niet meer informatie aantroffen, de
vrijwilligers die als redacteur wilden acteren, waren ver te zoeken, dus was een Geel-Zwarte Koerier vaak
niet meer dan een opsomming van het wedstrijdprogramma en andere statistische gegevens.

Toch denken wij een leesbaar exemplaar voor u gemaakt te hebben en wij hopen dan ook dat u veel
plezier en herkenning zult hebben, wanneer u dit leest.

Voor onze opvolgers, die wellicht in 2028 een jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
gaan maken:

Dit exemplaar is opgemaakt tot en met seizoen 2001-2002, tot en met dit seizoen zijn de clubbladen
(Geel-Zwarte Koerier) uitgeplozen. Wanneer iemand in 2028 wil beginnen met een jubileumboek, dan
graag beginnen met het seizoen 2002-2003, want dan kan hij of zij beginnen met het beschrijven van dit
jubileumseizoen. De gastschrijvers die u aantreft hebben hun artikelen ingeleverd in januari 2003,
waardoor door hen meer recente informatie wordt verstrekt.

Namens de redactie,

Joost Philippona
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Voorwoord

75 jaar voetbal in Broek in Waterland.

Het is mij een eer en een waar genoegen als voorzitter van S.D.0.B. dit voorwoord te mogen schrljven
Sinds ik in september 1999 gekozen ben als opvolger van Ron Baltussen zijn er alweer

3,5 jaar verstreken. Ik weet nog goed dat Ron tegen mij zei: ‘nou Chris, het 75 jarig jubileum wordt dan
je eerste grote klus'. Het leek allemaal nog zover weg. Maar voor je het weet richt de jubileumcommissie
zich tot je met het verzoek een voorwoord te schrijven voor het supplement van het jubileumboek.

Anno maart 2003 kan ik stellen dat S.D.0.B. een prachtige, gezonde vereniging is met een schat aan
onvoorstelbaar enthousiaste vrijwilligers.

Mede dankzij de inzet van deze vrijwilligers zijn de zaken die tijdens het zestig jarig jubileum werden
opgesomd als slecht of problematisch, de accommodatie en slechte velden, opgelost.

Wij beschikken thans over een meer dan perfecte accommodatie, kantine en kleedkamers kunnen de
toets der kritiek ruimschoots doorstaan.

Ook vinden wij bij de verhuurder van de velden, de gemeente Waterland, regelmatig een gewillig oor.
Natuurlijk reiken onze wensen veel verder dan waaraan de gemeente kan voldoen maar het overleg vindt
steeds plaats in een open en constructieve sfeer.

Juist op onze jubileumdatum, 1 maart 2003, zijn er door de gemeente veel werkzaamheden verricht die
de kwaliteit van de velden verbeteren. De drainage is vervangen, het tegelpad opnieuw aangelegd. Ons
sportcomplex ligt er keurig verzorgd bij.

Mijn hoogtepunt sinds het aantreden als voorzitter is zonder twijfel de viering van het 50-jarig vrijwilliger
zijn van onze ex-voorzitter en schrijver van het voorwoord in 1988, nl. Kees Leegwater. Fantastisch welk
een feest hem en zijn vrouw Ann, wederom door talloze vrijwilligers, werd aangeboden.

Ik wil van deze plaats de jubileumcommissie complimenteren met het feestprogramma wat zij ons
hebben voorgeschoteld. In een voorafgaand overleg werden de contouren vastgesteld hoe het feest eruit
zou kunnen zien. Geen optredens en feesten van aansprekende artiesten of grote bijeenkomsten met
Bestuur en hoogwaardigheidsbekleders, maar een programma waarin veel activiteiten worden
georganiseerd waaraan een ieder kan, ik wil bijna zeggen moet, meedoen.

Ik wil een ieder dan ook oproepen om behalve de receptie op 1 maart te bezoeken, toch vooral de week
van 17 tot en met 25 mei vrij te houden daar in deze week de meeste activiteiten worden gehouden.

Rest mij U allen heel veel plezier te wensen bij de festiviteiten; als Bestuur zullen wij er alles aan doen de
bloeiende vereniging in stand te houden en kan mijn opvolger bij het voorwoord ter gelegenheid van het

100-jarig bestaan wellicht schrijven dat het gelukt is een kunstgrasveld aan te laten brengen. De eerste
aanzetten hiertoe zijn inmiddels gegeven.

Broek in Waterland, maart 2003

Chris Klein, voorzitter.
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Het voetbalgevoel

Door: Stephanie Kaars

Als ik aan S.D.0.B. denk, denk ik aan geel en zwart. En als ik aan geel en zwart denk, denk ik 66k aan
ons dameselftal. Al was het vrouwenvoetbal de afgelopen tijd een klein drama...

We hebben te weinig dames, vandaar. Voor onze dorpsvereniging is het altijd al een probleem geweest
om genoeg vrouwelijke leden te vinden. Maar een aantal weken geleden was het dieptepunt bereikt. Een
paar vrouwen is gestopt, waardoor we op donderdagavond nog maar met z'n vijven of zessen trainden
en voor de wedstrijden op zondag een chronisch tekort hadden. We hebben wel een paar invalsters
achter de hand, maar de toekomst zag er niet rooskleurig uit. Sommige dames mompelden al: ‘Nou ja,
dan kunnen we op zondag tenminste eens wat leuks met de kinderen gaan doen.’ Maar ik, ik moest er
niet aan denken dat zondag binnenkort misschien geen voetbaldag meer zou zijn...

Trainer Dirk deed zijn uiterste best om nieuwe meiden te vinden. Ik ook, maar geen van mijn vriendinnen
was voor voetbal te porren. Ergens kan ik dat best begrijpen. De wekker zetten op zondagochtend, wie
doet dat nou? Zelfs ik, eeuwig vroeg wakker, vind het heerlijk om tot laat in de middag in pyjama rond te
hangen. In herfst en winter is 't helemaal geen pretje, dan moet je in de stromende regen of ijskou naar
het verlaten voetbalveld fietsen. Of naar het mistroostige parkeerterrein, vanwaar we naar uitwedstrijden
vertrekken. Als je mazzel hebt, is er nog net tijd voor een kopje thee als je aankomt in de kantine. Daar
hangt overigens altijd een zure alcohollucht, nog van de vorige dag. Lekker inspirerende omgeving. Dan
zegt Dirk dat je je moet omkleden. Met je voetbaltas sjok je naar de altijd te kleine en vaak ook vieze
kleedkamer. Je hijst je in korte broek, en in sokken waarop staat: maat 42 t/m 48. En dat terwijl je maat
38 hebt. ‘Beter te groot dan te klein’, dacht Dirk toen hij de sokken bestelde, vandaar. Onder je
voetbalshirt trek je je skipulli aan, anders is het te koud. Of ben ik de enige die dat doet?

Je waardevolle spullen geef je aan Dirk. Anders worden ze gestolen, al bevind je je in een gehucht boven
in de kop van Noord-Holland. Ondertussen hoor je verhalen over bevallingen en kinderen aan, want bijna
alle dames zijn tien jaar ouder dan jij. Je wordt ook steeds Stufen Stuffie genoemd, in plaats van Stefen
Steffi, alieen omdat je tijdens de feestweek met nepjoints hebt gelopen. Als het fluige klinkt, moet je drie
kwartier achter een bal aan rennen. Je ontvangt regelmatig ‘per ongeluk’ schoppen. Meestal nét naast of
boven je scheenbeschermers, zodat er schrammen of blauwe plekken ontstaan. Dirk schreeuwt: ‘Elke

en hij staat langs de linkerzijlijn te vlaggen. In de rust drink je thee met bijna altijd vieze ladingen suiker
erin. ‘Voor je energie’, of zo. Vervolgens ren je je nog eens drie kwartier kapot. Dan hoop je z6 dat de
douche eens niet ijskoud of bloedheet is, maar gewoon lekker. Zodat je je haar ook kunt wassen. Helaas
is hij weer ijskoud. Of bloedheet, dus. Met zijn elven tegelijk maak je je op voor een door damp beslagen
spiegel. De rest van de dag ben je uitgeschakeld, want de wedstrijd kostte véél energie. En het is pas
twaalf uur ‘s middags, je leeftijdgenoten komen net hun bed uit. Of ze liggen er pas net in.

Laat ik het eeuwige commentaar niet vergeten, dat je krijgt als je vertelt dat je je favoriete sport zelf
beoefent. Mannen vragen cynisch en vol ongeloof: ‘Spelen jullie dan ook écht twee keer drie kwartier en
op een heel veld, en weet jij dan ook écht wat buitenspel inhoudt?’ Vrouwen giechelen: ‘Jee, enne... heb
jij dan ook voetbalschoenen?’ En beiden roepen steevast: ‘Maar daar ben jij toch helemaal het type niet
voor?!’

Nou, ik doe het toch alweer zes jaar. En ik vind het werkelijk fantastisch. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’,
zullen we maar zeggen. Vroeg opstaan schijnt gezond te zijn, anderhalf uur rennen is supergoed voor je
conditie én lijn. Een blije Dirk die complimentjes geeft omdat je lekker hebt gespeeld, is reuze gezellig en
leuk voor je zelfvertrouwen. Later in de regionale krant lezen dat je een beauty van een goal hebt
gescoord ook. Zelfs de verhalen over bevallingen neem ik op de koop toe. Niks gaat boven het
voetbalgevoel, zoals ik het maar noem. Soms heb ik het voor een wedstrijd, als ik op mijn kicksen het
pas gemaaide veld oploop. Soms na een wedstrijd, als ik me realiseer dat ik anderhalf uur aan niks dan
de bal heb gedacht. En dat voor mijn anders continu malende hoofd, hoe heerlijk.

Ja, ik wil nog minstens tien jaar doorgaan. Gelukkig hebben we via een advertentie in het Streekblad een
nieuw dameslid (Martine) geworven. En de opkomst bij trainen is de laatste paar donderdagavonden
weer iets hoger. Dat geeft hoop op een niet al te dramatische toekomst. En die hoop moet er zijn, want
zeg nou zelf: het dameselftal hoort toch nét zo bij S.D.0.B., als de kleuren geel en zwart?!
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Tante Trien

Wie kent haar niet, reeds jarenlang een boegbeeld van de club, met name in de kantine.

Natuurlijk stond zij op ons lijstje voor een interview, maar ze wilde niet, ‘laat anderen maar in de
schijnwerpers staan, da’s aan mij niet besteed’, zo meldde zij menigmaal, want wij hadden de druk
opgevoerd maar iedere keer gaf zij het bovenstaande wederom aan.

Dan maar zonder haar, dachten wij, want zij moet en zal in dit supplement opgenomen worden, zo
waren wij van mening.

U kent haar waarschijnlijk voornamelijk van de kantine, daar is zij vaak te vinden maar vergeet niet wat
zij ook nog eens doet wanneer u elders bent.

Heeft u ooit eens in alle hoeken en gaten van de kantine gekeken? Nee, doe dat eens snel en constateer
dat daar nimmer vuil of rotzooi te vinden is, da’s allemaal al lang weggepoetst door Trien. ‘s Zondags na
afloop van weer eens een bardienst van een uurtje of 10 begint de eerste stoflap of poetsdoek al te
wapperen, om dat op maandag nog eens uitgebreid over te doen.

Op maandag gaat de gehele kantine op haar kop, vroeg in de morgen begint ze al, van bar- en
keukengedeelte tot en met alle stoelen en tafels en het gehele vioeroppervlak. Het is altijd een
gigantische kius, wij zouden al moeite hebben met het bijhouden van de scheidsrechterskieedkamer. ..
En dan hebben we het nog niet eens gehad over die leuke klus de toiletten schoon maken.

Nadat het ergste vuil weggehaald is, gauw een paar uurtjes naar Volendam om op de kleinkinderen te
passen en dan rond drie uur weer verder met de maandag-klus.

Ik weet uit zeer betrouwbare bron dat ieder glas en ieder kopje iedere maandag afgewassen wordt.

En dan staat er thuis nog eens een stapel wasgoed van de heren senioren van Broek 1 t/m 4, die
allemaal hun tenue na afloop achteloos op de grond in de kleedkamer of in de grote tas droppen, waarna
dit uiteindelijk bij Trien belandt die met haar eigen wasmachine alles weer smetteloos schoon weet te
krijgen. Ook komt daar de stapel handdoeken en theedoeken uit de kantine bij.

En eens in de zoveel tijd een set reserveshirts en trainingsovergooiers.......

De echte S.D.0.B.’ers weten het al sinds jaar en dag maar voor hen die het nog niet weten: alle was gaat
in haar eigen wasmachine, voorzien van het door haar aangekocht wasmiddel. Jarenlang wordt er
aangeboden een machine voor haar te kopen alsmede een droogtrommel. Waspoeder in het groot in te
kopen op kosten van de club, was en is ook altijd een aanbod maar iedere keer geeft zij weer aan dat dit
allemaal niet hoeft en dat dat geld beter aan iets anders binnen de club besteed kan worden! De vraag
wordt dus niet meer gesteld, hier kan niemand tegen op, vol respect wordt een ander onderwerp
aangesneden.

Alle was wordt gedroogd in het trapgat van de Buitenweeren 23 en wanneer het nodig is, is het
herstelwerk aan de kleding ook een klus voor haar.

De inkopen voor de kantine worden ook door haar gedaan. Trouw geeft zij telefonisch door wat er
allemaal geleverd moet gaan worden en turft dan na levering af of alles daadwerkelijk in de kantine is
terechtgekomen.

Gekoppeld aan de verantwoording van het kasbeheer van de kantine, is ook dit een omvangrijke klus,
waar een gedegen administratie de leidraad voor is, iets wat aan Trien wel toevertrouwd is.

Om zich heen heeft Trien een grote groep kantinemedewerkers (-sters) die haar bij toerbeurt helpen.
Veelal is op zondag bij thuiswedstrijden van het eerste elftal Lenie van Riessen een vaste kompaan,
terwijl door-de-week Henk Bolks, Fred Duijm en Piet van Zaanen haar metgezellen zijn.

Trien weet dat ze veeleisend voor haar zelf is. Zij stopt heel veel energie in S.D.0.B. en verwacht dit van
een ander ook.

Soms geeft dit wel eens een kleine strijd maar die wordt gelukkig vaak snel in de kiem gesmoord, te
meer omdat iedereen binnen S.D.0O.B. haar inzet altijd enorm waardeert.

Wij weten dat er publiek en spelers zijn die speciaal naar het Noordsche Bosch komen om ‘haar’ koffie en
*haar’ broodje frikandel en *haar’ patatje te eten. Een beter compliment lijkt ons niet denkbaar.
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Reeds enige jaren wordt er binnen S.D.0.B. in de wandelgangen gesproken over haar eventuele
opvolging, want ook Trien wordt een jaartje ouder.
Wij denken dat wij dit allemaal voorlopig maar even met rust moeten laten, de energie die zij nog heeft

is imposant en zij zal echt nog wel enige jaren actief blijven. Laten we hopen dat haar gezondheid dit ook
toelaat.

Laat haar maar werken, geef antwoord op de vragen die zij heeft en help haar met de aspecten die zij
zelf niet kan uitvoeren en dan komt het allemaal wel goed met Trien die het liefst achter de
schijnwerpers aan de slag is dan er middenin, oftewel: GOUD WAARD!

Tante Trien
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Seizoen 1988 — 1989

e Voor de eerste maal een zevende elftal op zondag ingeschreven in het ruim 60-jarig bestaan (komt
ook doordat het zaterdagelftal is opgeheven en een deel van de spelers is overgestapt naar Broek-7).
Piet Wante begint als trainer.

Rood Wit A (1° klasser K.N.V.B.) wordt door het eerste elftal gewipt uit de beker.

In juni 1988 is begonnen met de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie.

Contributieverhoging in september 1988:

senioren fl. 180,00 per jaar

A-jun. fl. 120,00 per jaar

B en C-jun. fl. 108,00 per jaar

D,E en F-pup. fl. 84,00 per jaar

e De hoofdingang is met ingang van het seizoen 1987-1988 officieel verplaatst van Leeteinde naar
Keerngouw i.v.m. parkeerproblematiek aan Leeteinde/Roomeinde. Toestemming overpad van
Goedmaat. C.Tinkelenberg geeft toestemming fietsen op zijn erf te plaatsen op eigen risico en Rinus
Haars maakt prachtige toegangsboog voor de nieuwe hoofdingang.

e De ‘open’ dag van de jeugdafdeling in het seizoen 1987-1988 levert 0.a. 20 nieuwe F-pupillen op
(ook na-effect winnen EK 1988 door het Nederlands Elftal).

o  Ouders van jeugdvoetballers moeten een bijdrage leveren aan het vervoer bij jeugdwedstrijden
(fl. 1,00 bij de C1 en B2 junioren omdat die relatief dichtbij in Waterland spelen en fl. 2,00 voor de
Al en de B1-junioren omdat die verder in Noord-Holland spelen).

e De O.B.M. sponsort de Al-junioren.

e Jan Leegwater en Willem Haars treden af als lid van het hoofdbestuur en stelien zich niet
herkiesbaar, zo geven de notulen van de ledenvergadering 26 september 1988 aan.

e Roberto Blufpand gaat, Edith Blufpand komt als toto-lotto-medewerker(-ster).

e Tijdens dezelfde ledenvergadering wordt Jaap Kouwenoord officieel tot erelid benoemd nadat hij dit
reeds officieus was geworden tijdens receptie 60-jarig bestaan.

e Ook wordt tijdens de ledenvergadering besloten dat er in zeer beperkte mate ‘op de pof’ mag
worden gekocht in de kantine.

e In oktober 1988 tekent Willem van Bree geheel belangeloos de voetballer die momenteel nog steeds
de voorpagina van de Geel-Zwarte Koerier siert.

e 3% klasser de Volewijckers stoot het eerste elftal uit de bekercompetitie in oktober 1988.

e Op 23 oktober 1988 wint S.D.0.B.-7 met 7-4 van EVC-8 door 3 doelpunten van Van Ammers en vier
van Onno Drijver.

Na 8° speeldag is Broek-1 rode lantaarndrager.
Krenkende opmerkingen in wedstrijdverslag van ene Michel over Broek-4 zijn door de redactie, lees
Kees Leegwater, geschrapt.

e Piet Gentenaar breekt zijn been in de thuiswedstrijd tegen Volendam-15 op 6 november 1988.

e Per november 1988 gaat Henny Wiertz de dames sponsoren.

e F-side betaalt fl. 1,00 per persoon per gescoord doelpunt van S.D.0.B.-1. Deponeert dat in een potje
en met dat geld gaat men in maart 1989 een midweek weg.

e In december 1988 blijkt dat Broek-1 de laatste plaats weer verlaten heeft na enkele benauwde maar
verdiende overwinningen.

o Radioapparatuur opnieuw gestolen > ‘waar moet dat heen???’

e Brief van initiatiefnemer tot het oprichten van S.D.0.B. — de heer G.Rensink — vanuit bejaardenhuis
Avondzon in Velp dat hij het boek ‘van Knapenvereniging tot K.N.V.B.-club” heeft gelezen. Hij is
vertrokken in 1930 en het heeft hem altijd een goed gevoel gegeven dat ‘meester’ Smit de touwtjes
na hem in handen kreeg, zo geeft hij aan.

e Spaarsysteem voor reis naar Frankrijk voor deel van de jeugd in het voorjaar van 1989.

e ‘Pannenbier’ (hoogste punt is bereikt) voor zeer selecte groep vrijwilligers nieuwbouw
kleedaccommodatie op 10 december 1988.

e Innen donatiegeld Broeker Gemeenschap door diverse dames levert ruim fl. 500,00 op voor de
S.D.0.B.-kas vlak voor de Kerst 1988.

e Zaaltoernooien in sporthallen en gymnastiekzalen in Waterland en in Amsterdam voor de pupilien.

e Marktmeester Martens en standhouders markt Monnickendam doneren fl. 100,00 voor
Pinkstertoernooi 1989.

e Slechte trainingsopkomst Al-junioren en Cl-junioren in de winterperiode.
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Wante en Kouwenoord tekenen voor één seizoen bij.

Wante vraagt twee weken later alsnog bedenktijd.

Begin februari 1989 overlijdt Cor de Vries, markant ex-voetballer en supporter van S.D.0.B.
‘Sparen bij de was’ actie.

21 januari 1989 spelregelavond voor de jeugd onder leiding van betaald voetbalscheidsrechter Jaap
van der Niet.

Jon (en geen ‘John’, zo geeft Jon al sinds jaar en dag aan) Kreetz wint kerstpuzzel 1988 in de Geel-
Zwarte Koerier.

Stencilmachine weer kapot, opnieuw gerepareerd door Kees Oud.

Op 12 maart 1989 gaan de E en F pupillen naar Ajax — RKC.

‘Vrienden van S.D.0.B." betaalt ‘verti-drainage’ en nieuwe ballenvanger trainingsveld.
Overlegorgaan seniorenafdeling begint (trainers, aanvoerders, wedstrijdcommissie).

Bolks (aanvoerder $.D.0.B.-6) en wedstrijdsecretaris Stove krijgen op 12 maart 1989 na vele
telefoontjes het toch niet voor elkaar een compleet team (totaal 16 spelers) in het veld te brengen.
Fel epistel in clubblad van Henk Bolks met aanvulling van Kees Leegwater.

De F-3 van Terence Schaller wordt kampioen in de zaal in de wintercompetitie.

Henk Evenboer draait vanaf het voorjaar mee in het jeugdbestuur.

Zondag 28 mei 1989 sponsorloop jeugd tijdens Hoge-Hoeden-toernooi t.b.v. nieuwbouw
kleedaccommodatie.

Broek-4 wordt kampioen in april 1989.

Het 7¢ elftal houdt zijn jaarlijkse feestavond op 7 mei 1989 in ‘de Scheepskameel’ in Uitdam.

Op 17 april 1989 buitengewone ledenvergadering i.v.m. een onvoldoend aantal bestuursleden. Henk
Eppenga wordt aangesteld als formateur; hij doet alsnog poging mensen te strikken.

In het voorjaar van 1989 presenteert de jeugdafdeling een spelregelboek.

Op 16 april 1989 onderbreekt scheidsrechter van Elten de wedstrijd S.D.0.B.-6 tegen
Purmersteyn-7 omdat hij naast het B-veld een larm in het water ontdekt. Hij springt pardoes het
water in, zet het lam op de kant en vervolgt de wedstrijd, na applaus van alle 22 spelers.

In april 1989 wordt Klaas Klein geselecteerd voor het Waterlands team.

Op 22 april 1989 worden de dames van S.D.0.B. kampioen o.l.v. Jan de Waart.

Op 28 mei 1989 wordt de kleedaccommodatie officieel geopend door Chris Tinkelenberg.

In een clubblad van mei 1989 wordt melding gemaakt dat Johan Lillo voorzitter wordt, Carla
Andringa gaat het secretariaat doen, Sytze Boschma wordt penningmeester, Jaap Kouwenoord en
Jan Klein worden bestuursleden met ingang van het seizoen 1989-1990, oftewel de formateur heeft
zijn werk goed gedaan.
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Seizoen 1989 - 1990

e Nieuwe kleedaccommodatie wordt dit nieuwe seizoen in gebruik genomen.
e FEindstanden seizoen 1988-1989:

S.D.0.B.-1 10° plaats
S.D.0.B.-2 3° plaats
S.D.0.B.-3 9° plaats
S.D.0.B.-4 1° plaats
S.D.0.B.-5 5° plaats
S.D.0.B.-6 10° plaats } samen in de reserve 5° klasse T
S.D.0.B.-7 7¢ plaats }
S.D.0.B.-dames 1° plaats
S.D.0.B. Al 9° plaats
S.D.0O.B. Bl 8° plaats
S.D.0.B. B2 9° plaats
S.D.0.B. C1 9° plaats

e Matthijs Kaars, Thomas van der Starre, Cindy Kouwenoord en Petra Boiks worden iid van 5.D.0.B.

»  Ans Evenboer wordt leidster van het meisjes-junioren team (wisselt wel 20 x per wedstrijd!!!).

e Toto-lotto-medewerkster Ma van Rijn in het ziekenhuis; eerst neemt Iris Blufpand haar taak over,
later het echtpaar Van Riessen.

e 'Op de pof kopen’ in de kantine wordt niet langer geaccepteerd; posten boven de fl. 50,00 worden
niet langer toegestaan.

e Dirk Schoon stopt met ingang van dit seizoen als grensrechter; Gerrit Bronsvoort neemt over,

Op 25 september 1989 wordt Kees Leegwater benoemd tot ere-voorzitter. Hij krijgt gouden K.N.V.B.-

speld en CD-speler. Hij wordt nu PR-medewerker.

De zeer harde werker Gerrit van Gog wordt lid van verdienste.

Henk Bolks neemt afscheid als bestuurslid, blijft jeugdvoorzitter.

Gerrit Luitjes stopt als secretaris.

Pupil van de week wordt ingevoerd.

Opvolgende verhalen in de Geel-Zwarte Koerier in het najaar van 1989 van Rob van Swol en Ruud

Jaburg, Wim Kok verbreekt ketting en herstelt die eind januari 1990.

Veel gedoe over parkeerproblematiek rondom Leeteinde.

e Wat nu te doen met de eerder aangebrachte bedrading en kabels onder het 1° veld, is de grote

hamvraag, nadat lichtinstallatie op eerste veld alsnog is afgeblazen. Tijdens de renovatie van het

speelveld zijn de kabels ook maar direct neergelegd maar de definitieve lichtinstallatie wordt alsnog

niet akkoord verklaard door de ledenvergadering.

Thomas van der Starre winnaar kleurwedstrijd. '

Mevrouw Leegwater bereikt de pensioengerechtigde leeftijd als kantinemedewerkster.

Op 01 januari 1990 is Wim Drijver 25 jaar onderwijzer in Broek.

Op 01 april 1990 zwaar dieptepunt bij senioren> 22 afberichten op 6 elftallen

Michel van der Sluis trouwt op 11 mei 1990.

Jeugddoelen worden aangeschaft door ‘Vrienden van S.D.0.B.".

S.D.0.B.-Al wordt kampioen.

Jacco Schilder wint kleurwedstrijd.

Pinksterjeugdtoernooi in Broek.

George Geugjes zegt toe met ingang het seizoen 1990-1991 meisjestrainer te worden.
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Henk Bolks, de avonturier die een thuisbasis heeft gevonden

Iedereen die al wat langer bij S.D.0.B. rond loopt, kent Henk als de drijvende kracht achter vele -
feestelijke — activiteiten binnen de club.

Zijn losbandige leven binnen de Koopvaardij is daar ongetwijfeld de grondslag voor geweest maar die
wilde haren is hij kwijt en hij heeft een honk gevonden, zowel ‘zakelijk’ als privé.

Privé kent hij een prima huwelijk met de voor hem onmisbare Suze. Samen hebben zij twee wolken van
dochters, die alle twee een vriend naar het idee van pa hebben oftewel de gezelligheid wordt gezocht en
zal gezocht blijven worden.

Op 11 maart 1940 zag Henk het levenslicht in Kwadijk waar hij tot zijn 6° jaar heeft gewoond. Vader
Bolks solliciteerde naar de functie veldwachter binnen de toenmalige gemeente Broek in Waterland en
nadat hij de eed had gezworen kon Broek het gezag van deze markante vent aan den lijve ondervinden.
Zoonlief was het die het pa nog wel eens lastig maakte in het uitoefenen van zijn ambt....

In de 2° klas van de lagere school, toen nog aan het Roomeinde, stroomde hij in, vers vanuit Kwadijk en
de meesters Post en Smit hebben Henk de tafels en het dictee bijgebracht.

De volgende school was de ULO in Edam, die oorspronkelijk vier jaar had moeten duren maar na jaar 3
zeiden de docenten dat Henk niet langer te handhaven was. Dat was natuurlijk een klap in het gezicht
van papa de veldwachter.

Jaar 4 moest Henk volmaken op de Bazelschool in Amsterdam-Noord, waarna de ETS op het Kadijksplein
bij het Oude Zeemanshuis volgde.

Al dat leren werd Henk te veel en hij ging het arbeidsleven in, ‘om de maatschappij te dienen’.

De start hierin was een periode van twee maanden aan de pomp van de toenmalige garage Kelderman
om een overbruggingsperiode naar militaire dienst vol te maken.

Als 18-jarige ging hij in dienst en hij startte de opleiding vliegtuig-radio-radar monteur en Henk ontpopte
zich tot een leerling waar de verkeerstoren op Schiphol nog altijd last van heeft.

Het kikkerlandje werd verlaten, een uitzending naar Nieuw Guinea volgde, eerst voor 12 maanden maar
aldaar werd dit verlengd tot 18 maanden.

Terug in Nederland solliciteerde deze avonturier bij de Maatschappij Nederland om de wilde vaart op te
gaan.

Alle wereldzeeén werden bevaren en korte reizen van 8 maanden en lange reizen van 12 maanden
brachten hem op de hoogte van hetgeen er in de wereld speelde en de wereld werd op de hoogte
gebracht van hetgeen Henk te bieden had....

Tussen de reizen door etaleerde Henk zijn voetbaltalenten bij S.D.0.B., wanneer de kroegbazen in Broek,
Amsterdam en verder in Waterland hem tenminste op tijd de buitendeur hadden gewezen.

De reorganisatie binnen de Maatschappij noopte hem tot nadenken. Hij krabde eens over zijn toen al ook
redelijk kale bolletje en constateerde dat zijn wilde haren toch wel grotendeels verdwenen waren. Op de
Filippijnen diende hij zijn ontslag in om uiteindelijk in Canada definitief aan wal te gaan en na een lange
vliegreis spoedde hij zich naar de Molengouw om zijn toen al geliefde Suze in de armen te sluiten.
Schoonmoeder An zag dit mee lede ogen aan, want de periodes van maanden op zee brachten toch wel
veel rust in huize Wiedemeijer, want Henk had in zijn woeste periode ook al een oogje op Suze maar
vergat nog wel eens afspraken, kwam bijvoorbeeld in een bepaalde toestand aan het diner, die niet te
beschrijven is en dan was een paar maanden zonder Henk niet verkeerd.

Op 21 december 1971 gaven zij dan toch officieel het ja-woord aan elkaar en Marieke en Petra, nu
ondertussen alle twee in Purmerend woonachtig maakten het gezin Bolks compleet. Henk symboliseert
ieder jaar op 21 december zijn tevredenheid aan Suze met een kerstster.

In het huidige huis van John Karanelan aan de Wagengouw hebben de ‘Bolksen’ eerst gewoond om
vervolgens in het huis van pa en ma Bolks te trekken oftewel de huidige riante villa op nummer 30 aan
de Wagengouw, ooit ‘doorverkocht’ als huurhuis door papa Bolks aan zoon en schoondochterlief, het
daarmee met integriteitregels niet zo nauw nemend en dat als dorpsveldwachter.....
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De maatschappelijke carriere werd voortgezet binnen de politie. Allereerst bij de Rijkspolitie in bureau
Sarphatistraat en na de reorganisatie van de Rijks-en de Gemeentepolitie kwam Henk te werken onder
de vlag van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. In 2000 is Henk met de VUT gegaan.

S.D.0.B.-loopbaan

Als kleine jongen heeft Henk zijn eerste voetbalstappen gezet achter de voormalige lagere school aan het
Roomeinde.

Ervaren trainers als de huidige zwager van Henk, Gerrit Bekebrede, Cor Schut en de Bokkum maakten
Henk tot een allround voetballer die bekend stond om zijn aanvoerdersband, een zakdoek uit zijn
kontzak, een knielap om de linkerknie en bovenal om zijn tweebenigheid.

Jarenlang heeft Henk bijvoorbeeld in Broek-4 gespeeld, samen met bijvoorbeeld Cor den Rooijen, zwager
Joop Wiedemeyer en Cor Meister.

Daarnaast heeft Henk ook nog het genoegen gesmaakt om met Kees Leegwater, de huidige
ere-voorzitter, gespeeld te hebben.

Zoals eerder aangehaald heeft de wilde vaart zijn carriere niet bevorderd maar het plezier en het
enthousiasme dat Henk heeft binnengehaald via de voetbaisport is ongekend hoog.

Een lichte vorm van reuma en allerlei kleine en grotere blessures noopten Henk er op 58-jarige leeftijd
toe de kicksen ‘aan de wilgen te hangen'.

Nadat het groene gras niet meer zelf door Henk werd betreden, kon er nog meer activiteit door Henk
rondom veld worden ontplooid.

Nadat hij jaren geleden (‘wanneer weet ik niet meer’) op een zondagavond door ‘effe’ praten met Kees
Leegwater en Jan van der Snoek plotsklaps in het hoofdbestuur kwam, was zijn actieve loopbaan als
bestuurder naast het actief zelf voetballen, een feit.

Halverwege de jaren 80 volgde de functie jeugdvoorzitter, een functie die Henk altijd met veel plezier
heeft uitgevoerd.

Eén seizoen heeft Henk geen bestuurswerk gedaan om vervolgens snel te worden ingelijfd door de
wedstrijdcommissie, waarvan Henk nog altijd de spil in.

Nu reeds 4 seizoenen is hij elftalleider bij Dirk oftewel bij het eerste elftal.

Natuurlijk had S.D.O.B. snel in de gaten, na de officiéle VUT van Henk, dat er een vrijwilliger uit het zeer
juiste hout beschikbaar was.

Een stage van maanden volgde bij ome Gerrit Kouwenoord en langzaam maar zeker kon Henk de klussen
van de door hem zeer geprezen ome Gerrit gaan overnemen, waardoor ome Gerrit met een gerust hart
het wat rustiger aan kon doen.

U ziet Henk dan ook vaak op het Noordsche Bosch, want wat dacht u bijvoorbeeld van het iedere
ochtend schoonmaken van enkele kleedkamers na weer een trainingsavond.

Henk is vaak ook samen met Jan Groot, Piet van Zaanen, Fred Duijm en anderen op het veld te vinden
om allerlei klussen te doen, je kan het zo gek niet bedenken of het wordt door hen opgelost.

Tante Trien heeft het maar getroffen met dit viertal.

Ergernis bij Henk is er al sinds jaar en dag over het zeer slechte trainingsveld en over de ‘verkeerspaden’
op het gehele complex en wanneer je dan met Henk praat over het beleid van de gemeente, zie je hem
bijna vuur spuwen....

Dwars door alle ‘dienstverbanden’ van S.D.0.B. is Henk reeds jarenlang een trouw barmedewerker
geweest, of het nu op zondagmiddag was na een wedstrijd in de ochtenduren met bijvoorbeeld het
vierde elftal of nu nog steeds op dinsdag- en donderdagavond op de trainingsavonden van de selectie.

Laat hem maar schuiven. Veel arbeid voor S.D.O.B. verrichten en het brengen en het ontvangen van
gezelligheid, dat is aan hem wel besteed.
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Seizoen 1990 - 1991

e Het seizoen 1990/91 gaat van start met een danig uitgedunde selectie. Diverse gerenommeerde
spelers hebben om uiteenlopende redenen ‘de pijp aan Maarten gegeven’, terwijl daartegenover
slechts weinigen de selectie zijn komen versterken. De terugval in het ledenbestand heeft natuurlijk
financiéle consequenties. De vraag rijst of de slechte resultaten van het Nederlandse elftal (WK "90)
en alle commotie daaromheen een negatieve invioed hebben op het amateurvoetbal?!!

e Simon Schaap uit Landsmeer volgt Piet Wante op als trainer.

e Voor het 2° elftal is weer een ‘eigen’ leider beschikbaar. Jan van Riessen heeft zich bereid verklaard
leider van het 2° elftal te worden, geassisteerd door Kees de Waart en diens vrouw Gré (als
verzorgster).

e Het S.D.0.B.-clubblad gaat zijn 30° jaargang in!

e Vanaf 15 augustus 1990 is de buitenspelregel veranderd; Gelijk is niet meer buitenspel.

e Het dragen van scheenbeschermers is voor amateurswedstrijden nog niet verplicht, maar wordt
uiteraard wel geadviseerd!

e Bij de ingang van de nieuwe kleedaccommodatie is een bord geplaatst waarop voortaan alle
gevonden en verloren voorwerpen bekend gemaakt zullen worden.

e Op zondag 23 september 1990 gaan de jongens van de D/E-combinatie, E1, E2, F1 en F2 met de bus
naar Ajax-Volendam.

e Tijdens het Watertorentoernooi in Kwadijk behaalt de F1 de eerste plaats en krijgt een beker.

s Met ingang van het seizoen 1990-1991 wijzigen de speeltijden met name bij de jeugd.

e In de eerste twee weken van het seizoen verliezen de S.D.0.B.— seniorenteams, op één gelijkspel na,
alle wedstrijden. De redactie spreekt van een ‘valse start’.

s Een prijsvraagrubriek in het clubblad, betreffende verborgen voetbalgezegdes en/of -termen, levert
slechts vier inzendingen op! Helaas is er niet €én bij met alle antwoorden goed. Reden voor de
redactie om hier niet meer mee door te gaan. Wel zal de rubriek ‘onder de loep’ weer verschijnen. Als
eerste komt hierin Wim Drijver aan de beurt.

e Tijdens de jaarvergadering op maandag 17 september 1990 wordt afscheid genomen van Jan Klein
als bestuurslid. Joost Philippona volgt hem op.

e In een wedstrijdversiag van 16 september 1990 schrijft Willem (?) over het virus 'S.D.0O.B.-itis’ want
wederom werd een wedstriid verloren. Hoewel een en ander wel te verklaren is, suggereert ‘de heer
Willem’ (....) dat er misschien toch getraind moet worden of minder moet worden gedronken op
vrijgezellenavondjes!!!

¢ Donderdag 27 september 1990 doet S.D.0.B., deze keer in samenwerking met de gymvereniging
Sparta, wederom mee aan de landelijke Grote Clubactie.

o Nadat een kwart van de competitie er op zit, concludeert Kees Leegwater, dat het 1° elftal met het
resultaat van de laatste drie wedstrijden best tevreden kan zijn. Ook het 2% 3% en (in mindere mate)
4% elftal blijken de goede weg weer te hebben teruggevonden. Wat betreft het 3° is volgens de heer
Leegwater het ‘vrijgezellen-syndroom’ kennelijk voorbij. Het 5° en 6° elftal gaan minder goed en ook
de dames hebben een moeizaam competitieverloop (teveel mutaties in het team).

e In Marken komen 13 bestuursleden van de voetbalverenigingen Iipendam, S.D.0.B., Monnickendam
en Marken, op initiatief van laatstgenoemde bijeen. Aanleiding is de komende gemeentelijke
herindeling per 1 januari 1991. Overduidelijk blijkt dat de vier verschillende gemeenten een eigen kijk
hebben op het 'voetbalgebeuren’, als onder andere de belastingen, O.G.B. en riool- en
reinigingsrechten en de terreinhuur per gemeente worden geinventariseerd. Hetzelfde geldt voor de
gemeentelijke subsidies. Om het nieuwe gemeentebestuur te helpen een en ander op elkaar af te
stemmen, besluiten de voetbalverenigingen gezamenlijk hun steentje bij te dragen.

s Mevrouw Kouwenoord meldt de vermissing van één kous van het 1° en drie van het 2°. Of deze zo
spoedig mogelijk kunnen worden terugbezorad!

e  Chris Tinkelenberg, mede-oprichter en oudste erelid van de club, wordt op 4 november 1990 80 jaar!

s Slechte opkomst bij het dameselftal, zowel bij wedstrijden als bij training; de leidster moet zelfs
meespelen!

e Eind 1990, begin 1991 vindt een cursus, ‘coaches helpen het damesvoetbal’, plaats.

e Op 1 november 1990 roept het bestuur ‘alle belangstellenden’ op, een bijdrage te leveren aan de
aanschaf van een ballenvanger (kosten fl. 4.250,00) ten behoeve van het trainingsveld. Twee
anonieme sponsors hebben al fl. 1.500,00 opgehoest.
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Donderdag 8 november 1990 geeft Willem Maasland de jeugdleiders van alle jeugdteams informatie
over de behandeling en het voorkomen van blessures.

Kees Leegwater vraagt om een (sponsor-)Sinterklaas teneinde de lichtinstallatie te kunnen realiseren!
Het clubblad besteedt aandacht aan ‘sporthygiéne’.

De gemeente heeft het parkeerterreintje aan het Leeteinde bestraat en van mooie parkeerstroken
voorzien.

Door de gemeenteraad is een financiéle bijdrage (fl. 9.000,00) verleend in de kosten voor de
verlichting op het A-terrein.

In een ingekomen brief van de trainer van de A-junioren en het jeugdbestuur van Oosthuizen
bedanken zij de heer Gerrit Bronsvoort voor de fantastische manier waarop hij de wedstrijd S.D.0O.B.
Al — Oosthuizen A1, als scheidsrechter had geleid. Dit omdat de eigenlijke ‘scheids’ verstek liet
gaan! Zij geven tevens aan dat eerder bezwaar onterecht was gebleken!

Dirk Schoon is weer terug als vlaggenist bij het eerste elftal, als vervanger van Gerrit Bronsvoort.
Trainer/coach Simon Schaap tekent nog een jaartje bij.

Verslagen thuiswedstrijden S.D.0.B.-1 op de radio (Radio Waterland).

Grondlegger van S.D.0.B., de heer ds. G.].J. Rensink overlijdt (92 jaar).

Ome Jaap Kouwenoord komt te overlijden in februari 1991.

F-side dames naar America in Limburg.

De jong-junioren gaan spelen in de afd. Noord-Holland na jarenlang in de afdeling Amsterdam
gespeeld te hebben.

Op 11 mei 1991 speelt een elftal van S.D.0O.B.-veteranen het PUEFA-toernooi.

Tom van Gog komt te overlijden.

Het eerste elftal heeft zich in de 4° klasse van de K.N.V.B. gehandhaafd.

9 mei Internationaal dames-voetbaltoernooi.

Laatste trekking 20-jarige obligatielening.
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Seizoen 1991 - 1992

e Hoofdredacteur van het clubblad - Kees Leegwater - geeft aan dat hij een heftige feestweek achter
de rug heeft.

e Oproep vrijwilligers om onkruid te verwijderen op tegelpaden.

e Eindstanden seizoen 1990-1991:

S.D.0.B.-1 niet vermeld in de bronnen
S.D.0.B.-2 8° plaats
S.D.0.B.-3 7¢ plaats
S.D.0.B.-4 6° plaats
S.D.0.B.-5 8° plaats
S.D.0.B.-6 9° plaats
S.D.0.B.-dames 10° plaats
S.D.0.B. A1 2°¢ plaats
S.D.0.B. A2 2° plaats
S.D.O.B. B1 1% plaats
S.D.0.B. C1 7°¢ plaats

e Ledenvergadering 06 juni 1991 besluit tot het houden van een enquéte of de lichtinstallatie wel of
niet moet worden afgemaakt oftewel moeten er in de masten lampen worden bevestigd?

e In het begin van dit seizoen wordt naarstig gezocht naar mensen voor de ‘zondagsdienst’ en naar
mensen die scheidsrechter willen zijn.

e De pupillen (jong-junioren) hebben de regio Amsterdam verlaten en m.i.v. dit seizoen zijn zij
ingeschreven in de regio Noord-Holland.

e Henk Bolks stopt met zijn werkzaamheden voor het jeugdbestuur aan het einde van het seizoen
1990-1991, Hans Spaan ook. Rini te Boekhorst en Jan Dorreboom zijn de opvolgers.

Trainer Schaap moet alle neuzen dezelfde kant opkrijgen.
Aankondiging buitengewone ledenvergadering lichtinstallatie op 18 november 1991.

e Fred Duijm en Henk Slegt treden toe tot de technische dienst, als aanvulling van ome Gerrit van Gog
en ome Gerrit Kouwenoord.

e Zaterdag 26 oktober 1991 gaan alle jeugdteams op de foto.

e Eind oktober 1991 worden Leon Kos en Dylan Feltkamp lid.

e Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 18 november 1991 geeft stemming onder de
aanwezige leden (19) aan dat de lichtinstallatie niet afgebouwd moet worden (8 voor — 11 tegen).
Investering weg..........

e Zaterdagelftal speelt vlak voor Sinterklaas thuis tegen Castricum: gehuld in zwarte-pieten-kledij
ontstaat er een Sinterklaassfeer die na afloop in de kantine wordt voortgezet.

e Stencilmachine heeft weer eens ‘panne’.

e Peter Haars is dé verslaggever van S.D.O.B.

e Arvid Schaller schrijft verslag van 0-3 nederlaag.

e Rein Stolk heeft het als schrijver van het wedstrijdverslag ook al aan de stok met de scheidsrechter.

e Zaterdagteam nieuw leven ingeblazen onder leiding van Peter Haars en Frank Stravers, de laatste
met name voor de 3° helft (Ron Haars en Cor Smit waren de Broekers in dit team van
‘buitenlanders’).

e Speciaal verslaggever Kreetz sr. loopt enkelbreuk op na ‘sur place’ op de motor.

e Michel te Boekhorst geeft aan dat een tegendoelpunt van zijn team zeker weten buitenspel was.

e Jeugdafdeling roept om de kinderen te kleden in origineel S.D.0.B.-tenue en niet in allerlei kleuren.

e Aanscherping spelregels landelijk, met name ernstig misdrijf leidt tot rood en bewust hands ook.
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Ans Evenboer-Louw, iemand die bewust achter de schermen werkt, altiid keihard

Ans is geboren op 19 februari 1954 in Amsterdam. Vader Louw was werkzaam bij de politie (bij de
hondenbrigade) en in die tijd was het bij de politie verplicht om in de plaats te wonen waar je werkte. Op
6-jarige leeftijd verhuisde het gezin Louw naar Osdorp en weer een zestal jaren later werden de spullen
al weer opgepakt om neer te strijken in Watergang.

Ans is op 16-jarige leeftijd gaan werken bij de politie als verkeersassistent. Als mama heeft zij deze baan,
waarin zijn veel plezier heeft gehad, opgezegd.

Ans is getrouwd in 1973 en vervolgens gaan wonen op de Broekermeerdijk. In 1974 is Patricia geboren
en in 1977 Peter. In 1979 is Ans met Henk Evenboer in het huwelijksbootje gestapt en in 1980 is Jan
geboren. Nadat de Broekermeerdijk verlaten was, hebben Ans en Henk op de Heems Weer en de Vennen
gewoond, waarna in 2000 de Broekermeerdijk toch weer trok omdat daar een prachtig huis beschikbaar
kwam. Patricia woont overigens momenteel in Opperdoes en Peter en Jan wonen nog thuis.

Ans werkt sinds 1984 bij Louis Reijners (technische handeisonderneming) in Amsterdam-Noord. Eerst
voor 20 uur via het uitzendbureau en nu al weer vele jaren als fulltime kracht en dan is het ook volle
tijd, want zij heeft een bewonderswaardige arbeidsmentaliteit, waarbij zij het vuile werk nimmer schuwt.
Naast deze baan heeft Ans als *hobby-baan’ al heel wat voeten bewerkt als pedicure en is zij ook
aangesloten bij de EHBO-club, wat soms een handige bijkomstigheid is....

Ondanks al het bovengenoemde, legt Ans haar gezin in de watten te leggen en staat zij altijd maar weer
voor $.D.0.B. klaar.

S.D.0.B.

Ans deed al typewerk voor de Geel-Zwarte Koerier vanaf 1982, na een oproep in de Broeker
Gemeenschap.

Kees Leegwater was in die tijd hoofdredacteur en vader Louw zat in de redactie.

In die tijd is zij voor het eerst bij de geel-zwarten betrokken geraakt.

Sinds 1990 is Ans secretaris van S.D.0.B. en zij heeft 0.a. samengewerkt met voorzitters zoals Johan
Lillo, Ron Baltussen en nu Chris Klein.

Echtgenoot Henk zat toen ook in het bestuur en op zijn vraag of zij geen secretaris wilde worden, kon
Ans natuurlijk geen nee zeggen.

Het leuke van het werk als secretaris vindt Ans de organisatorische kant en daarnaast is het mooi
meegenomen dat je van vele aspecten binnen de club op de hoogte bent (hoezo nieuwsgierig?).

Een absoluut hoogtepunt voor Ans is het bezoek aan het Pinkstertoernooi in Frankrijk in 1985 geweest,
want van de pret en de gezelligheid die zij daar heeft meegemaakt, heeft zij nu nog steeds pijn in haar
buik van het lachen. De komiek Henk Bolks en ‘le treineur’ waren voor haar de dierbaarste herinneringen
maar eigenlijk is dit alleen bekend bij de echte insiders.

Het jaar daarvoor had de familie Evenboer overigens gastvrij ruimte geboden aan Franse voetballertjes
die het Pinkstertoerncoi in Broek speelden.

Verder is Ans ongeveer 6 jaar leidster geweest van het meisjeselftal van S.D.0.B., als moeder van
speelster Patricia maar ook als leidster die 20 keer per wedstrijd wisselde en die ook nog wel eens - al
was het eenmalig — als invalster heeft mee gespeeld.

Secretaris

Ans zou meer tijd voor S.D.O.B. willen hebben en niet altijd maar achter de feiten aan hoeven lopen. Een
wens van haar zou zijn het op tijd binnenkrijgen van de uitslagen, want daar moet zij nog vaak achteraan
hobbelen.

Het goed op peil houden van het ledenbestand is vaak een doorn in haar oog, ook door de vele
adresmutaties die vaak niet aan haar worden doorgegeven.

Er zijn volgens Ans niet echt heel specifieke aspecten te noemen die haar opvallen in haar rol als
secretaris.

14




Jubileumboek 1 maart 2003

Het leuke is dat je een spilfunctie hebt richting K.N.V.B., de pers en andere verenigingen. Bij meer
beschikbare vrije tijd kan je meer met deze functie doen c.q. uit deze functie halen, zo geeft Ans aan.

Ans is ook lid van de jubileumcommissie. Ze vindt het erg leuk in deze commissie te zitten, maar vindt
dat ze nog te weinig doet. Het is nog zo ver weg, zo lijkt het, gaf Ans aan (interview vond plaats op 03
januari 2003).

Een inktzwarte periode voor Ans is het overlijden van Dennis Duijm in januari 1998. Natuurlijk zijn er
meerdere echte S.D.0Q.B.’ers overleden in de tijd dat zij secretaris is, maar een op het oog zo jonge en
gezonde vent, die in de bloei van zijn leven kwam te overlijden, verbijsterde iedereen.

Binnen S.D.0.B. is alles op orde, er is dan ook volgens Ans niet veel te veranderen, alleen het
trainingsveld is een terugkerend probleem, daar moet nog structureel iets aan gedaan worden, zo geeft
zij aan.

Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor S.D.0O.B., de financién zijn goed op orde en de gezelligheid
heeft nog altijd de overhand.

Ans maakt zich dan ook geen zorgen om S.D.O.B.

Dit verhaal geeft nog maar globaal haar levensloop weer en dat is niet zo verwonderlijk omdat Ans niet
graag op de voorgrond treedt.

Liever achter de bar om als medewerkster de handen uit de mouwen te steken, dan voor de bar
babbelen en kletsen; zo zien we haar en zo waarderen we haar.

Altijd is Ans inzetbaar, voor dag en dauw is zij al bezig met S.D.0O.B. en zij zal dit blijven doen, dat kan
haast niet mis.

Maar goed ook, want hoewel niemand onmisbaar is, is deze rots in de branding wel heel erg waardevol
voor S.D.0.B. en helaas zien maar weinig S.D.0.B.’ers wat zij écht allemaal doet voor dit ‘cluppie’, want
anders zou iedereen ademloos en respectvol toekijken.,

Wanneer 5.D.0.B.100 jaar bestaat, in 2028, zal Ans ongetwijfeld nog een klus doen voor haar club!

Ans Evenboer
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Seizoen 1992 - 1993

Ben de Kock begint als trainer bij S.D.O.B.

Henk Slegt is de opvolger van Gerrit Kouwenoord als consul.

Stephanie Hoetmer wordt geboren op 30 juni 1992.

Kebomeubel en Restaurant Neeltje Pater zijn hoofdsponsors van het eerste elftal.

5.D.0.B.-jeugdafdeling wint verenigingsbokaal tijdens Watertorentoernooi in Kwadijk.

Gerrit Kouwenoord wordt tijdens de ledenvergadering van 29 juni 1992 uitgeroepen tot lid van

verdienste.

Jan en Lies Klein kondigen in een interview hun vertrek naar Purmerend aan.

e Nagekomen bericht in de Geel-Zwarte Koerier van september 1992: Anja Duijm heeft de Paaspuzzel
1992 gewonnen.

e Jan Leegwater wordt in het clubblad van 01 november 1992 uitgebreid in de schijnwerpers gezet als
jarenlang actief voetballer en als wedstrijdsecretaris.

e Waterlandse Havenbedrijven sponsort vanaf medio november 1992 het 5° elftal.

Willem Zwarts treedt toe tot de seniorencommissie (wedstrijdcommissie).
De trofee ‘naaimachine van de week’ wordt door de toeschouwende supporter uitgereikt aan Kees
Tromp.

e Op 27 november 1992 wordt de vermaarde supporter Bertus Bijl 76 jaar.

e Eind november 1992 wordt Cees Oud in de schijnwerpers gezet in het clubblad als voormalig
voetballer en huidig B-scheidsrechter. Cees heeft klaarblijkelijk een rondleiding op de Broeker toren
toegezegd aan de verslaggever wat zover bekend nimmer tot uitvoer is gekomen....

e Eind november 1992 komt Ma van Rijn — lid van verdienste — te overlijden.

e De F-side dames halen huis-aan-huis de donaties voor de Broeker Gemeenschap op waardoor o.a.
S.D.0.B. als Broeker vereniging fors kan meedelen in de winst.

e In het Kerstnummer van de Geel-Zwarte Koerier van dit seizoen wordt Wim Drijver ‘onder de loep’
genomen.

e Peter Haars is ook dit seizoen weer een trouwe verslaggever.

o Het dweilorkest onder leiding van Jan Kreetz inspireert het eerste elftal in maart 1992 tot enkele
overwinningen, die hard nodig waren, omdat het degradatiespook loerde.

e De jeugdafdeling organiseert in het voorjaar van 1993 spelregelwedstrijden.

e  Door scherpe eindsprint van de hoofdmacht kan degradatie ternauwernood worden voorkomen; dit

betekent wel dat de toen als talent te boek staande Jorrit Bron een weddenschap van Jan Kreetz

verliest. Na afloop van de wedstrijd wordt hij direct kaal geschoren.
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Seizoen 1993 - 1994

e Geen A- en B-junioren ingeschreven in dit seizoen. Tekort aan spelers in deze leeftijdscategorieén.

Grote leemte in jeugdafdeling.

7¢ elftal ingeschreven.

Slidingbroeken onder voetbalbroek toegestaan.

Verdwijnen van spullen uit materialenbergplaats!

S.D.O.B.-brievenbus verplaatst van Nieuwland 17 naar de Vennen 3.

Lofdicht en ‘gouden’ S.D.0.B.-supporters-speld voor Ome Bertus Bijl, na presentatie van de (door

hem ontworpen?!) ‘waterproof yellow-black caps’ voor de S.D.0.B.-huisband.

e Op 18 september 1993 organiseert de jeugdafdeling in samenwerking met de K.N.V.B. een 4 tegen 4
toernooi voor de E-pupillen.

e Clubbladredacteur - voorheen tevens reclameacquisiteur - aan de dood ontsnapt toen hij bij een
persoonlijk bezoek aan een nalatige adverteerder onder bedreiging met een flink stuk hout werd
gesommeerd wegens huisvredebreuk het bedrijfspand te verlaten!

e Tijdens herfstvakantie voetbaldriedaagse te Wormerveer voor spelers van 12 t/m 17 jaar.

e 2°veld na renovatie en voorzien van een splinternieuwe afrastering, weer in gebruik genomen.

Redactie plaatst kritische kanttekening bij de in aanbouw zijnde brug tussen het 1° en 2° veld

(‘geldverspiliing!!!”) gezien het gebruikte hout, wat biijkbaar tot in 2093 mee moet.

Nieuw fenomeen geintroduceerd > F-side dames wijzen *Man van de wedstrijd’ aan!

25 t/m 27 oktober keeperskamp voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

Voorzitter Johan Lillo per 1 januari 1994 naar Stadsdeelraad Noord.

D-, E- en F-pupillen doen mee met 3° Waterland zaalvoetbaltoernooi in Midden Beemster.

Ron Baitussen nieuwe voorzitter.

Rob Pieterson in jeugdcommissie.

Beiden na bezoek aan eerste ledenvergadering onderuit! (ijzel).

Zaterdagmiddag elftal maakt reis naar Belgié (Brugge).

Vanaf maart geen vijfde elftal meer, teruggetrokken uit competitie wegens tekort aan spelers.

Plan m.b.t. nieuwe zaal Broekerhuis, bibliotheek-uitbreiding en nieuwe kantine met voorzieningen

5.D.0.B. naar gemeente.

Totaal aantal vierkante meters dat de tennisclub wil afsnoepen van trainingsveld is aanvankelijk meer

dan was afgesproken!

Waterland-, Ilpendam-, West-Fries-, S.D.0.B.- en Cor Bouland-toernooi in mei voor pupillen.

K.N.V.B. doet dringende oproepen voor scheidsrechters.

5 maart medewerkersavond in ‘de Nadorst’ te Blokker.

1 tegen 1 voetbaltoernooi in de feesttent op Koninginnedag.

Trainer Ben de Kock tekent nog een jaartje bij.

Bert Nijdam (oud prof-voetballer van o.a. Utrecht en AZ) wordt in het nieuwe seizoen assistent-

trainer,

e Voetbalcompetitie door bizarre weersomstandigheden flink in het nauw; mogelijk midweekse
wedstrijden.

e Jeugdbestuur organiseert voor het eerst selectiewedstrijden voor toekomstige C-junioren > wie moet

erindeClenwieinde C2.........

Zaterdag-1 periodetitel en gepromoveerd.

Extra editie Geel-Zwarte Koerier i.v.m. beslissingsduel S.D.0.B.-1 tegen Dynamo-1.

29 mei weer Hoge-Hoeden-toernooi.

Maandagavond/nacht 20 juni Nederland-Saoedi Arabié in kantine.
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Fred Duiim, een echte 8.D.0.B.-er

Wie kent hem niet, deze beroemde ‘Broekermeerdijker’, de techneut van S.D.O.B.
Wellicht toch behoefte aan verdere informatie over Fred? Lees dan onderstaand verhaal:

Fred werd geboren op 8 december 1944, in de hongerwinter. Het levenslicht zag hij in het centrum van
Amsterdam, op het Frederiksplein, boven het café Duijm v/d Laan waarvan zijn ouders eigenaar waren.
De Nederlandse Bank was er nog niet maar wel een galerij, een bouwwerk met winkeltjes eronder. Dit
bouwwerk is tot twee keer toe afgebrand.

In die tijd was er op het plein nog geen verkeer. Wel werden er om de fontein wedstrijden gehouden met
zeepkisten en autopeds.

Vanaf zijn zesde jaar ging Fred naar de lagere school aan de Weteringschans.

Op ongeveer 8 jarige leeftijd begon hij met voetballen, bij de welpen (de huidige D-pupillen) van Blauw
Wit. Fred was daar middenvelder, met als kenmerk een enorm doorzettingsvermogen. Hij speelde zelfs
voorwedstrijden in het Olympisch Stadion. Deze voorwedstrijden vinden tegenwoordig helaas niet veel
meer plaats, volgens Fred, alhoewel er bij een wedstrijd van Feijenoord nog een voorwedstrijd werd
gespeeld.

Tot zijn veertiende speelde Fred bij Blauw Wit. Toen begon de renovatie van het Frederiksplein en
verkochten zijn ouders het café. Een verhuizing naar Nieuwendam volgde. Zijn vader kon terecht bij een
scheepsmotorenbedrijf als boekhouder.

In die tijd begon hij ook fanatiek met het becefenen van de zeilsport. Zijn ouders werden lid van de
watersportvereniging ‘de Doordrijvers’, zij hadden daar ook een huisje. Zelf is Fred inmiddels 44 jaar lid
van deze vereniging.

Fred ging in Amsterdam-Noord naar de 3-jarige ULO. Via het leerlingstelsel kwam hij terecht bij
Kromhout, een scheepsmotorenfabriek. Hij wilde graag iets met zijn handen doen en daarvoor kreeg hij

de kans vanaf zijn zeventiende jaar, want toen kon hij aan de slag als scheepsdieselmonteur. In 1968
sloot Kromhout.

In militaire dienst was Fred van zijn 20-ste tot zijn 22-ste jaar. Hij was ‘gelegen’ in Vught en was daar
chauffeur en monteur in het zware wegtransport.

Na het sluiten van Kromhout kwam hij, na diverse baantjes in 1970 bij Wiener & Co terecht. Hij kwam
daar in de apparatenbouw en werd monteur voor de cacao- en chocolade-industrie. Hij ging als
servicemonteur de hele wereld over, want dit soort machines trof je vooral aan rond de evenaar waar
zich de cacaoplantages bevonden. In 1976 werd hij manager over de transport- en serviceafdeling. Hij
leidde grote projecten in het buitenland en tevens had hij de leiding over een groep van ongeveer 18
medewerkers.

In 1989 veranderde zijn leven. Fred kreeg hartproblemen en een hartinfarct. Na een half jaar probeerde
hij zijn werk weer op te pakken, maar kreeg toen opnieuw een infarct. Gelukkig waren het twee lichte
infarcten, maar dit was wel voldoende aanleiding te moeten stoppen met werken.

Dit ging hem pas echt aan het hart. In 1989 kwam hij daardoor in de ziektewet terecht. Het bedrijf,
Wiener & Co, was gelukkig heel begripvol. Fred stond daar op gelijke voet met de directeur en ook privé
konden zij het heel goed samen vinden.

Op dit moment is Fred werkzaam in deeltijd als klusjesman bij Tip de Bruijn op de Nieuwendijk in
Amsterdam.

Anja

In 1966 leerde Fred Anja, een rasechte Groningse, kennen. Bij hetzelfde bedrijf waar Freds vader werkte,
werkte cok de vader van Anja. Er was een gezellig avondje en tijdens dit avondje ontmoetten zij elkaar.
In 1967 zijn zij verloofd en in april 1970 trouwden zij.

In 1969 begon de band met Broek in Waterland. Anja en Fred kochten een ark, die destijds op dezelfde
plek lag als de ark waar zijn nu in wonen. In 1970 kwamen zij in Broek wonen. In 1974 werd hun zoon
Dennis geboren.
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S.D.O.B.

In 1980 begon Dennis met voetballen en zo kwam Fred bij S.D.0.B. terecht. Hij werd jeugdleider van het
team van Dennis. Destijds al was er aan vervoer naar de voetbalvelden gebrek. Fred en Anja hadden
toen twee auto’s, één van zichzelf en één van de zaak, en zij reden dan ook vaak samen naar de
uitwedstrijden. Vier seizoenen is Fred jeugdleider geweest.

In die tijd werd Fred door ome Jaap Kouwenoord gevraagd voor vrijwilligerswerk bij $.D.0.B., vooral voor
de technische kanten. Bij de af- en opbouw van de huidige kleedaccommodatie verrichtte Fred, samen
met nog ongeveer zeven man, de nodige hand- en spandiensten. In 1989 werd de nieuwe
kleedaccommodatie geopend.

Op het ziekbed van ome Jaap Kouwenoord in 1990, werd Fred door hem gevraagd op donderdagavond
bij de selectie trainingsavonden achter de bar te staan, een klus die ome Jaap jarenlang had gedaan.
Ome Jaap overleed in februari 1991.

Op de laatste trainingsavonden voor de winterstop werden er grote eet- en drinkpartijen georganiseerd.
Dit waren fantastische avonden met onder andere stripteasedanseressen en een rodeostier. Deze avond
vond altijd plaats op de laatste donderdag voor de kerst en duurde tot in de kleine uurtjes.

In 1995 of 1996 (‘dat weet ik niet zeker meer”) is Fred ook nog een seizoen leider geweest van het
dameselftal.

Op 8 januari 1998 begon een inktzwarte bladzijde in hun leven, in de geschiedenis van S.D.0.B. en in
eigenlijk het hele dorp. Op deze datum overleed Dennis, de zoon van Fred en Anja, tijdens de training. Er
brak een hele zware tijd aan. De eerste stap na het overlijden van Dennis naar het voetbalveld was erg
moeilijk. Na de zomer in 1998 werd door de selectie gevraagd of Fred weer in de kantine wilde komen
staan. Al die tijd is hij onder de jongeren geweest, dit was een heel belangrijk deel van de verwerking
voor de jongens en voor zichzelf. Voor de kantine is een gedenkbal geplaatst als steunpunt voor de
jongeren en natuurlijk ook voor Fred en Anja en andere S.D.0.B.-familieleden.

Technische klussen/onderhoud

Samen met Fred zijn ook Henk Bolks en Piet van Zaanen altijd op het veld aanwezig, voor bijvoorbeeld
het onderhoud aan de gebouwen. Roel Kouwenoord wordt, wanneer hij in het land is, opgeroepen voor
de elektra-werkzaamheden.

Fred heeft een spilfunctie vervuld bij de nieuwbouw van zowel de kleedaccommodatie als de kantine.
Tijdens de bouw van de nieuwe kantine was Fred opzichter in samenspraak met de architect Ron
Baltussen.

Wat zou Fred graag willen veranderen

Er is een aantal negatieve aspecten, waar Fred zich aan stoort.

Fred geeft aan dat hij zich stoort aan de mentaliteit van een aantal jongeren. Voorbeeld hiervan is het
rijden met brommers over het sportcomplex en zelfs over de voetbalvelden en vaak beschikt de jeugd
over een enorme vernielzucht.

Een andere ergernis is het trainingsveld. De gemeente Waterland wil hier geen geld aan uitgeven. Per
maand betaalt S.D.O.B. € 250,00 aan huur aan de gemeente Waterland en 15 jaar was het onderhoud
van de velden voor rekening van de verhuurder. Na de gemeentelijke herindeling in 1991 kwam er een
nieuwe verdeling van het onderhoud en de financién. Hierdoor komen steeds meer werkzaamheden voor
rekening van de club. In de jaren ‘90 is hier veel commotie over geweest.

De laatste ergernis van Fred is het alom bekende parkeerprobleem rondom het Noordsche Bosch.

Jammer voor Fred is het dat de accommodatie, mede door zijn bijdrage, op en top is, waardoor er geen
grote klussen meer aan komen. Het onderhoud zal echter nog een enorme klus blijven en dan mag de
club blij zijn een verenigingsman en techneut pur sang als Fred in huis te hebben.
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De geschiedenis van het clubblad van S.D.0.B.

Degenen, die ‘De Geel-Zwarte Koerier’ regelmatig lezen, zal het zijn opgevallen dat het blad in het jaar
van het 75-jarig bestaan van S.D.0.B. pas z'n 42° jaargang kent.

Er is natuurlijk weinig fantasie voor nodig om te kunnen vaststelien, dat de club een flink aantal jaren
geen cluborgaan heeft gehad.

Hoewel in het ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van S.D.0.B. uitgegeven jubileumboek ‘Van
Knapenvereniging tot K.N.V.B.-club’ al het nodige over het clubblad is geschreven, is het de bedoeling via
dit verhaal, de kop geeft het al aan, opnieuw iets te schrijven over het inmiddels 41-jarige blad.

Over hoe het in de loop der jaren in grote lijnen met het blad is gegaan. Heeft het blad bijv. altijd de
hedendaagse naam gehad? Wie waren de redacteuren? Is het altijd een veertien daags verschijnend
blad geweest? Hoe was de communicatie in de vereniging voordat er sprake van een heus clubblad was?
Enz. enz.

Om met het laatste te beginnen, het is natuurlijk best wel interessant om na te gaan, hoe het voor de 12°
november 1962, de officiéle geboortedatum van het blad, in z’n werk ging.

Je moet daarbij bedenken, dat 5.D.0.B. jarenlang, noem het maar een 'mini-club’, was. Aanvankelijk
slechts 1 senioren-eiftal en naderhand kwam er een 2° eiftal bij. Toen de bal in Broek in Waterland aan 't
rollen was gebracht, kon het natuurlijk niet anders dan dat de belangstelling voor de voetballerij ook bij
de jeugd was gewekt. Dat leidde ertoe, dat ook jeugdelftallen op de been konden worden gebracht, maar
het was nog wel mondjesmaat. Het beperkte zich in het begin tot 1 jeugdelftal, met dien verstande dat
er een paar jaar een A-junioren elftal was en weer enkele andere jaren alleen een aspirantenelftal,
uiteraard vanwege de leeftijdsgebondenheid zoals dat ook nu ook nog het geval is.

Je kunt je natuurlijk afvragen wat dit met de geschiedenis van het clubblad te maken heeft, maar gelet
op het geringe aantal leden bestond er in die jaren nauwelijks behoefte aan zo'n blad.

Het is vanzelfsprekend wel interessant te weten hoe er in die jaren (zonder clubblad dus) onderling werd
gecommuniceerd.

Wel, dat ging als volgt:

Op de boom bij kapper Bonten op de Parallelweg werd een door de elftalcommissie bedachte opstelling
op een simpel velletje papier geprikt (ja, die commissie bestond echt in die jaren en de trainer had daar
niets over te vertellen; anno 2003 nauwelijks voorstelbaar, maar het is niets dan de waarheid!). Je moest
dus om aan de weet te komen of je in het komende weekend moest spelen naar de bewuste boom. De
boom, waarvan het wonderbaarlijk mag worden genoemd, dat ie na de honderden (misschien wel
duizenden) punaiseprikken nog bestaat.

Overigens werd die boom na verloop van tijd ontzien doordat met medewerking van kapper Van Meel (de
opvolger van dhr. Bonten) in zijn tuin een door ‘ome Jan de Boer’ gemaakt publiciteitskastje werd
geplaatst. Dit was nodig omdat de papieren kennisgevingen op de boom soms door regen en wind
nauwelijks meer te lezen, of zo nu en dan helemaal verdwenen, waren.

Binnen de nog steeds kleine club bestond aanvankelijk in het geheel geen behoefte aan een club- of
mededelingenblad. Er werd zelfs in 't geheel niet aan gedacht laat staan over gesproken. Men maakte zo
nu en dan gebruik van het veertien daags verschijnende orgaan van de ‘De Broeker Gemeenschap'.
Maar de ‘Knapenvereniging’ groeide, werd een heuse club en de communicatieproblemen dienden zich
aan, mede omdat de ruimte in het orgaan van ‘De Broeker Gemeenschap’ niet meer toereikend was. Dat
leidde in 1954 tot uitgifte van het 1° Mededelingenblad, waarin allerlei berichten, zoals training,
contributie, mededelingen van het bestuur, e.d. aan de leden werden meegedeeld.

Maar al direct doemden vragen op wie dat blad moest maken, waar het moest worden vermenigvuldigd,
wie voor de verspreiding zou gaan zorgen e.d. Het duurde dan ook ruim een jaar voordat er weer een
dergelijk blad verscheen. De behoefte aan meer en regelmatige informatie nam toe, maar echte plannen
om aan die behoefte tegemoet te komen lieten nog een aantal jaren op zich wachten.

Totdat er in de Algemene Ledenvergadering van 27 augustus 1962 door zaterdagmiddagspeler Gerard
Pronk het idee werd gelanceerd om te komen tot uitgifte van een echt clubblad. Hij zag daar wel
mogelijkheden toe, en zie daar enkele maanden later, om precies te zijn op 12 november 1962
verscheen, vanzelfsprekend onder redactie van diezelfde Gerard Pronk, het eerste officiéle clubblad. Dat
werd door de leden met veel enthousiasme begroet.
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Op de voorpagina prijkten de kantine en kleedlokaliteiten en omdat de K.N.V.B. nog wekelijks de
programma’s vaststelde, werd de uitgifte van het nieuwe clubblad op A5 formaat daarop aangepast,
eenmaal per week derhalve!

Maar het blad moest ook nog vermenigvuldigd worden..... Omdat ik in die jaren op het gemeentehuis
werkte had ik een wat gemakkelijke toegang tot het gemeentebestuur, en dat resulteerde in de
omstandigheid, dat gebruik mocht worden gemaakt van de stencilmachine van de gemeente.

Het merkwaardige was, dat in de eerste jaren de jaargang samenviel met het kalenderjaar en niet met
het verenigingsjaar. Daar is later verandering in gebracht.

Vanwege de ontwikkelingen in de communicatiestructuur behoefde intussen van het eerder genoemde
publiciteitskastje alleen nog maar gebruik te worden gemaakt voor terrein-afkeuringen, en zo is het nu,
anno 2003, nog steeds. Als gevolg van de in een koortsachtig tempo voortschrijdende ontwikkeling van
de moderne apparatuur, zal dat kastje over enige tijd niet meer nodig zijn. Berichtgeving via de eigen
website van S.D.0.B. wordt straks gemeengoed van alle S.D.0.B.-ers, neem dat maar van mij aan.

Hoewel in de beginjaren sprake was van een wekelijks verschijnend blad, bleek dat in de praktijk zo nu
en dan toch wel op moeilijkheden te stuiten. Men schakelde over op een één maal per maand
verschijnend clubblad met zo nu en dan een tussentijds mededelingenblad. Allereerst dus een wekelijks
blad, daarna enige tijd eens per maand en nu dus keurig er tussenin eenmaal per veertien dagen.

Het wordt hoog tijd om aandacht te gaan besteden aan de mensen, die in de loop der jaren deel hebben
uitgemaakt van de redactie. Niet minder dan ongeveer 30 personen hebben in de loop van ruim 40 jaren
clubblad deel uitgemaakt van de redactie. Er waren solisten bij, duo’s en een enkele keer zelfs een
driemanschap.

Het waren zowel mannen als vrouwen en het enthousiasme bij velen was soms ongekend. Als je nu van
mij had verwacht, dat ik in dit verhaal een limitatieve opsomming zou geven van wie gedurende welke
periode de respectievelijke clubbladen heeft volgeschreven, dan moet ik je teleurstellen. Dat zou
trouwens een riskante onderneming zijn, want je vergeet zo gauw iemand en dat zou kwetsend voor de
betreffende persoon zijn.

Trouwens, in het jubileumboek ‘60 jaar S.D.O.B." is daar aandacht aan besteed, en ik ben geneigd te
denken dat de opsomming, die daarin is vermeld, vrijwel compleet is.

Toch wil ik een uitzondering maken voor enkelen (uitzonderingen bevestigen immers de regel!).

De opmerkzame lezer heeft natuurlijk allang gezien, dat ik eerder in dit verhaal de naam Gerard Pronk
heb gebruikt. Dat lijkt me alleszins verantwoord, want hij is immers de initiatiefnemer voor de uitgifte van
het S.D.0O.B.-clubblad, een blad dat de schakel vormt tussen enerzijds het bestuur en de commissies en
anderziids de leden.

Ik ben zo ijdel te veronderstellen, dat dit clubblad in de gehele organisatie van S.D.0.B. niet meer weg te
denken is. Eigenlijk heeft Gerard Pronk wel een vetlederen medaille verdiend.

Maar, je kunt het geloven of niet, ik heb nog een uitzondering voor je in petto en wel Maja Schoon-Klok,
die bij het begin van de competitie 1969/70 voor een periode van niet minder dan 5 jaar achter de
redactietafel is gekropen, weliswaar met assistentie van enkele andere enthousiastelingen, maar toch.
Aanvankelijk met een handmatig ingekieurde voorpagina.

Die voorpagina werd echter al spoedig vervangen door een voorgedrukte omslag, omdat in dat jaar de
commercie door middel van advertenties van de plaatselijke middenstand binnen de vereniging zijn
intrede had gedaan. Handmatig ingekleurde tekeningen bleven echter, hetgeen niet alleen hogelijk werd
gewaardeerd, maar wat bovendien een zeer tijdrovende aangelegenheid was. Maar tijd was voor de
kersverse redactrice niet zo belangrijk.

Maja ging zo in het clubblad op, dat ze de tijd en alles om haar heen vergat. En het is voorgekomen, dat
manlief op een bepaalde dag van z'n werk thuiskwam en vanwege zijn knorrende maag de voor de hand
liggende vraag stelde ‘Is het eten klaar?’ Het antwoord was kort maar duidelijk; ‘Nee, maar het clubblad
well” Kijk, deze anekdote wilde ik je niet onthouden.

Nou ben ik toch mooi met emancipatie bezig, door zowel een man als een vrouw tot de uitzonderingen

te rekenen, althans voor wat betreft de redactie.
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Want ik heb toch nog behoefte de naam van iemand te noemen, die weliswaar niets met de redactie te
maken had, maar die door veel jaren heen ontzettend veel voor het clubblad heeft betekend, n.l. de
toenmalige consul van S.D.0.B., door velen ome Gerrit genoemd. Hij was cyclostilist der 1° klasse, hij
vouwde en niette de blaadjes en vervulde een belangrijke rol in de verspreiding daarvan.

Het lijkt mij volkomen gerechtvaardigd, met respect overigens voor al diegenen die zich ook met veel
enthousiasme voor het clubblad hebben ingezet, deze duizendpoot in het rijtje van prominenten te
noemen.

Ik betrap me er op, dat ik nog niets over de naam van ons clubblad heb geschreven. Wel, er is in de loop
der jaren nogal eens van naam gewisseld, maar in het seizoen 1985/86 is onder de leden een enquéte
gehouden, en daar is de naam ‘De Geel-Zwarte Koerier’' uitgerold.

Die naam staat heden ten dage nog als een paal!

Hetgeen ik nu aan het papier heb toevertrouwd is deels ontleend aan het jubileumboek

' 60 Jaar S.D.0.B.” en anderzijds aan herinneringen van mijzelf.

Samenvattend komt het allemaal hier op neer:

De voorloper van het clubblad was het simpele velletje papier op de boom bij

kapper Bonten op de Parallelweg.

Voorafgaand aan het eigenlijke ciubblad verschenen er eerst enkele viugschriften en
mededelingenbladen.

Het blad zelf werd daarna m.i.v. 12 november 1962 door een 30-tal redacteurs en redactrices getypt op
een oeroude schrijffmachine en op een even oude stencilmachine vermenigvuldigd.

Die machines werden in een later stadium vervangen door betere exemplaren. Maar de schrijf- en
stencilmachines maakten op hun beurt weer plaats voor de computer en de copy printer. Wat een
enorme ontwikkeling, maar we zijn er nog niet want hoe zal het morgen gaan? Joost mag het weten
(niet te verwarren met de voorzitter van de Jubileumcommissie S.D.0.B.-75 jaar!).

De eigen website van S.D.O.B. staat straks garant voor opnieuw ingrijpende verandering, daar ben ik van
overtuigd.

Broek in Waterland, 22 januari 2003.

Kees Leegwater (in het hedendaagse blad beter bekend als C.L.)
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Seizoen 1994 - 1995

e De algemene ledenvergadering staat in het teken van de degradatie van het 1° en het 3° elftal.

e  Wim Drijver en Jan Klein worden benoemd tot lid van verdienste.

e Alweer inbraak in de kantine.

e Jan en Sandra Hoetmer krijgen een zoon, Jasper Martijn.

e Marco Stenzler ontvangt een zilveren onderscheiding van Manpower voor 400 uur werk.

e Sander Geugjes en Merijn Boschma komen bij een auto-ongeluk om het leven.

e Gré Louw wordt omroepster van S.D.O.B.

e Peter Haars neemt afscheid van S.D.0.B.

e S.D.0O.B. snakt naar winterstop.

e Bertus Bijl viert zijn 78 verjaardag.

e Jan de Ruijg komt te overlijden.

e SDOB wil graag antwoord van de Gemeente in verband met eventuele verbouwing Broekerhuis,
waarbij S.D.0.B. kan aanhaken. Er wordt gesproken in het dorp over een
‘multifunctionele ruimte’, waar vele Broeker verenigingen gebruik van kunnen maken.

e Het winnen van een vriendschappelijke wedstrijd van 5.D.0.B.-1 geeft de burger weer moed.

e Een beschaafde aanmoediging is ook fair play; ‘Ouders langs de lijn, monden dicht!!’

e Parkeerterrein naast S.D.0.B. door vrijwilligers schoongemaakt.

o Cor Mirani staat na lange tijd weer in het doel. Met succes!!

e George Geugjes is scheidsrechter bij een jeugdwedstrijd.

e Scheidsrechters hebben veel te verduren van spelers en publiek, hier moet wat aan gedaan worden.

e 5.D.0.B. staat aan de linkerkant (de goede kant) van de ranglijst.

o  Zware straffen voor molesteren van scheidsrechters.

e Time-out en intrap in aantocht?

e  Suzanne van Riet stopt met damesvoetbal.

e Iedereen, ook moeders/vaders met kinderwagens en diegene die zich in een rolstoel voortbewegen
kunnen probleemloos het Noordsche Bosch bereiken.

o Voorzitter Baltussen viert ook dit jaar carnaval in Maastricht.

e Dirk van Elten gaat damesvoetbal in Edam fluiten.

e De heer Meinema heeft een aantal kantinestoelen gratis aangeboden.

e Maart 1995: 5.D.0.B.-1 staat aan de rechterkant (de verkeerde kant) van de ranglijst.

e Het bestuur van de K.N.V.B. Afdeling Noord-Holland buigt zich over de
molestatie-problematiek.

¢ Ad de Bree wordt de nieuwe trainer.

e Mevrouw Goedmaat heeft het recht van overpad voor een aantal jaren verlengd.

e Dameselftal zoekt naar nieuwe damesleden.

o Medewerkersavond is een groot succes.

e Ben de Kock neemt afscheid als hoofdtrainer.

e Chris Buurs en Dirk Nooy worden benoemd tot trouwste supporters.

e Tekort aan scheidsrechters neemt ernstige vormen aan.

't Zal Bolks niet wezen; raakt als grensrechter geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van
het 6°.
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Seizoen 1995 - 1996

e Medewerker Maarten Louw komt te overlijden in juni 1995.

e In de vakantie is de kleedaccommodatie door vrijwilligers onder handen genomen.

e Ter ondersteuning van de hoofdtrainer worden elftalbegeleiders gezocht voor het eerste en tweede
elftal.

e Rob Pieterson legt zijn functie binnen het jeugdbestuur neer en Joost Philippona volgt hem tijdelijk
op. :

Geen voetbal in begin van het seizoen door te droge velden > unieke afkeuring.

Elvyre Smits en Ron Baltussen krijgen een dochter: Ynke.

5.D.0.B. wint het Jaap Kouwenoord-toernooi.

Per gewonnen wedstrijd worden nu drie punten toegekend.

Vanaf nu zijn er in het jeugdvoetbal vijf invallers per wedstrijd toegestaan.

Hannes Lebrun wordt tweede bij de verkiezing van de sportman en sportvrouw van de Gemeente

Waterland.

Het eerste elftal van S.D.0.B. staat na de winterstop op de 11° plaats.

e Dirk Jan Langendijk en Jacques en Jacinta Steur staan in het zonnetje tijdens de nieuwjaarsreceptie
voor hun goede ideeén en inzet.

e De traditionele wedstiijd 5.D.0.B.-oud - 5.D.0.B.-nieuw gaat niet door vanwege een bevroren veld.

e Nederland-lerland wordt gezamenlijk gekeken in de kantine. Nederland kwalificeert zich voor
Engeland.

e Oliebollenactie is groot succes. Bakkers, lopers en eters zorgen voor bijna fl. 2.000,00 voor de
verenigingskas.

e Pupillen trainen i.v.m. zaalvoetbaltoernooien in de gymnastiekzaal.

e S5.D.0.B.-junioren spelen goed op zaalvoetbaltoernooi EVC. De C-junioren behalen onder coaching
van Dirk Kouwenoord de 1° plaats in de poule. :

e Winter in januari 1996 blijft maar aanhouden.

¢ Trouwe supporters van het 1° elftal missen de eerste wedstrijd door slechte communicatie.

¢ De nieuwbouw kan nog even niet doorgaan door tegenvallende cijfers van de eerste helft van het
seizoen, mede veroorzaakt door de gedaalde omzet van de bar. Er moet in de tweede seizoenhelft
het een en ander gebeuren zodat de nieuwbouwplannen doorgang kunnen vinden.

e Jeugdtrainer Dirk Kouwenoord en hoofdtrainer Ad de Bree zijn voor het volgende seizoen vastgelegd.

e Jacques Steur en Gerda Verwey blazen de speurtocht naar sponsors nieuw leven in.

o Twee edities in het nieuwe jaar zonder dat er een bal aangeraakt is. De dooi is nog niet in staat de
velden weer bespeelbaar te maken.

e Financieel en sportief ziet het er op dit moment vrij beroerd uit. Gemeente denkt na over

- privatisering van het beheer van o.m. sportvelden.

e Bert Nijdam start onder leiding van John Blankenstein en Mario van der Ende een speciale
scheidsrechterscursus.

e (George Geugjes trekt zich terug als bestuurslid van de vereniging ‘Vrienden van S.D.0.B.".

e NOODKREET wordt NOODKLOK. Er is dringende behoefte aan elftalbegeleiding en ondersteuning van
de onderhoudsploeg.

e Op de koudste avond van de winter met temperaturen ver onder nul komen de beste darters naar de
kantine in Broek. Na een geweldige dart-avond wordt in een ‘best of five’ de winnaar Merijn Aalbers.
De eeuwige roem, een wisselbeker en een fles Beerenburg vallen hem ten deel.

o Alle kleine beetjes helpen: het bestuur gaat de bestuursvergaderingen thuis houden, dat bespaart
verwarming, consumpties en baby-sitsgeld.

¢ Op de helft van februari 1996 hebben we nog steeds niet kunnen voetballen. Wel veel geschaatst.

e De K.N.V.B. overweegt een noodcompetitie samen te stellen als er weer amateurvoetbal wordt
afgelast.

e Carnavalsavond valt qua opkomst bitter tegen. Ongeveer 30 man is gekomen. Ondanks de geringe
opkomst is het ‘bere’ gezellig.

e Kantine medewerkster Gré de Waart-Stooker en supporter/donateur Rikus Koster komen te
overlijden. Dit slaat bij een ieder in als een bom.

e Verdriet en vreugde liggen dicht bij elkaar. Bert en Diana Nijdam krijgen op 10 februari een
dochtertje.

e Joost Klein heeft de trainingshal opgeknapt.
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Begin maart rolt de bal eindelijk op het Noordsche Bosch.

Aankondiging: Gerrie en Arnold Miihren komen naar Broek in Waterland (voetbalclinic).

Dominee Ekker wordt donateur van $.D.0.B.

De baasjes van labrador Bor vragen of de ballen na de training weggehaald kunnen worden. Bor
sleept ze mee naar huis.

Voor de tweede maal een dart-toernooi. Dit keer wint Patrick Kouwenoord. Van Merijn Aalbers
ontvangt hij de wisselbeker.

De projectgroep ‘Nieuwbouw S.D.0.B." t.b.v. de nieuwe kantine wordt gestart.

Onder het genot van een drankje wordt de wedstrijd Panatinaikos-Ajax bekeken in de kantine van
Broek.

Projectgroep ‘Nieuwbouw S.D.0.B. is bezig met een inventarisatie m.b.t. bouwtechnische zaken en
financién.

Voor het eerste elftal is het ‘over en uit’ in de afdelingshoofdklasse.

Projectgroep ‘Nieuwbouw S.D.0.B.” voert overleg met de Rabobank. Er komt een meerjarige lening
van fl. 110.,000,00.

De dames van $.D.0.B. zitten in nood! Zij zoeken met spoed begeleiders die de lijnen willen uitzetten
in het eiftal.

Willem Maasland vertrekt bij 5.D.0.B. als verzorger.

Gerrie en Arnold Miihren zijn geweest. Een zeer geslaagde avond, speciaal voor Dylan Feltkamp en
Lars Jun, want die mogen in augustus deelnemen aan de Reebok talentendagen.
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Dirk Kouwenoord, speler en trainer met een gouden 8.D.0.B.-hart

Iedereen die wel eens bij S.D.0.B. komt maar ook iedereen die wel eens een wandeling maakt door het
dorp, zal Dirk kennen, niet alleen qua uiterlijk maar ook via zijn markante stem, die nog wel eens buldert
over het Noordsche Bosch.

Niet alleen jarenlang voetballer, maar ook al jarenlang trainer voor S.D.0.B., eigenlijk vergelijkbaar met
zijn grote idool Willem van Hanegem.

Alle twee linkspoot, alle twee ‘getrouwd’ met het spelletje en met een heel duidelijke visie op voetbal in
zijn algemeenheid.

Een dergelijke S.D.0.B."er kan en mag natuurlijk niet ontbreken in dit boekje.

Dirk Kouwenoord is een half jaartje niet onder de Broeker toren geweest, want hij is geboren op 6 mei
1951 in Middelie. Daar heeft hij maar hij kort gewoond, hij was ongeveer een half jaar toen zijn ouders
een huis kregen op de Wagengouw.

Hij heeft in Broek in Waterland de lagere school doorlopen, toen nog aan het Roomeinde. De toenmalige
hoofdonderwijzer was de heer Dullemond en ook van Henk Eppenga heeft Dirk nog les gehad. Na de
lagere school is Dirk naar de Mulo in Edam gegaan, maar na twee jaar had hij het daar wel bekeken. Hij
wilde niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn handen werken en waar moet je dat anders doen dan
op de LTS in Amsterdam Noord. De keus viel op Amsterdam, omdat op de LTS in Edam geen
autotechniek werd gegeven en dat was zijn ambitie. Na het behalen van zijn diploma is hij bij garage
Kelderman gaan werken. De eerste jaren ging hij ook nog één dag in de week naar school.

Markante Broekers als Chris Buurs en later ook Chris Bakker waren daar zijn collega’s, die onder het
strenge regime van Dirk Kelderman alle ins en outs van de Peugeot ieerden kennen.

Een onderbreking hierin vormde de tijd dat hij in militaire dienst moest. De militaire dienst is iets waar hij
niet veel lol aan heeft beleefd. Dirk was ook een periode in Seedorf in Duitsland gelegerd, waar hij wel de
auto’s mocht repareren, maar testen was verboden, dus even een stuk rijden zat er niet in. Na Seedorf is
Dirk ook nog een half jaar in Nieuw Millingen gelegerd geweest.

Dat beviel beter, want toen kon je tenminste iedere avond gewoon naar huis. En naar huis betekende
ook S.D.0.B., voetballen en trainen!

In het begin van de jaren ‘80 ging het met zijn knie zo slecht dat hij het werk in de garage niet meer kon
doen. Steeds op die koude vloer onder auto’s liggen ging niet meer. Van ARBO-wetgeving en andere
normeringen was toentertijd nog geen enkele kennis en als die er al wel was, werd deze wet vaak met

voeten getreden. Dat is Dirk wel opgebroken, want ook hierdoor heeft hij stevige roofbouw op zijn
lichaam gepleegd.

Het vak automonteur zat er niet meer in en na een paar jaar schilder te zijn geweest, is hij als conciérge
bij de Havenrakkers begonnen. Dit is een hele leuke periode in het arbeidsleven van Dirk geweest, niet
alleen in het contact met alle kinderen maar ook doordat hij kon samenwerken met een gezellige ploeg
leerkrachten.

Bezuinigingen en ook de verdere achteruitgang van zijn fysieke gesteldheid, noopten hem tot stoppen
met deze leuke baan en de WAO was het gevolg.

Inmiddels is Dirk ook al weer zo'n 30 jaar met Hilda getrouwd, zij hebben samen twee kinderen Patrick
en Cindy. Patrick is ook alweer getrouwd met Irma en zij hebben samen gezorgd dat Dirk en Hilda opa
en oma werden toen Kevin geboren werd.

Dirk zijn hele leven heeft in het teken van voetbal gestaan. Uit voorgaande opsomming blijkt dat niet erg,
maar tegen een bal heeft hij altijd al aangetrapt en op 10 jarige leeftijd (de toen laagst toegestane
leeftijd door de K.N.V.B.) werd hij officieel lid van S.D.0.B.

Daarvoor was hij al wel regelmatig ingevallen, dus eigenlijk heeft Dirk vanaf zijn 8-ste jaar al gevoetbald.
Bekende ploegmakkers waren Gerrie van Riessen en Henk Lof.

Zijn 1° trainer was waarschijnlijk Joop van Rijk (‘dat weet ik niet helemaal zeker meer’ zo gaf Dirk aan)
en ook Cor Schut en Jaap Schilder (De Bokkum) zijn trainers uit het begin van zijn carriére. Er werd toen
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nog gevoetbald achter de oude school. Dirk weet nog goed dat hij in de openingswedstrijd op het
nieuwe, huidige voetbalveld mocht spelen, in 1961 in een wedstrijd tegen Kwadijk.

Gestart als een echte, snelle (1!!!) linksbuiten, later heeft hij zo'n beetje op alle posities gespeeld tot en
met doelman aan toe.

Dirk is menigmaal topscorer geweest, hij prikte regelmatig de bal tegen het netje.

Als jeugdleiders uit die tijd kan hij zich Jaap Bouwes en Piet van Zaanen nog herinneren. Op zijn 15° jaar
stond Dirk al in het 1° van S.D.0.B., gevraagd door de toenmalige trainer Frits Soetekouw. Begin jaren
70 was Frits Soetekouw ook de initiatiefnemer van de Afca Eagles, een zaalvoetbalteam waar Dirk wel
voor gevraagd was om deel van uit te maken maar hij heeft nooit toegehapt omdat hij dat zag als
ontrouw ten opzichte van $.D.0.B. Dirk kan zich nog goed de ‘dorpsoproer” herinneren die ontstond door
het voetballen van spelers van S.D.0.B. bij de Afca Eagles. Dat ging zelfs zo ver dat hechte
vriendschappen verloren gingen en bepaalde boodschappen door sommige S.D.O.B.’ers niet meer bij een
middenstander in Broek werden gedaan, omdat zoonlief lid was van Afca......

Later bleek dat je best naast veldvoetbal ook zaalvoetbal kon spelen en S.D.0.B. kreeg zelf een
zaalvoetbalafdeling waarin leiders als Nico Valstar en Fred Verhoef de gangmakers waren.

Zijn veldcarriére was imposant, vele en vele wedstrijden heeft Dirk in het Geel-Zwart gespeeld. Veelal als
spelbepalende middenvelder met een gouden linkerbeen, want het rechterbeen was er alleen om op te
staan. Vele elftalgenoten heeft hij natuurlijk meegemaakt, eerst als jong broekie en later als meer
ervaren speler tot en met de oude rot in het vak.

In 1979 heeft hij nog samen met zijn vader in het 1° gespeeld tegen Uitgeest in een uitwedstrijd.

Nog even terug in de tijd en wel in de begin jaren dat Dirk seniorspeler was. Trainer Frits Soetekouw
vond dat hij veel hoger moest kunnen spelen, dus een proeftraining bij de toenmalige betaald voetbal
organisatie DWS volgde.

Hij heeft daar een tijd meegetraind, eerst samen met maatje Gerrie van Riessen, maar die haakte al snel
af.

Dirk trainde twee keer in de week bij DWS en hij is ook altijd blijven trainen bij S.D.0.B., dus in die tijd
trainde hij vaak vier keer in de week.

Het contract dat Dirk aangeboden kreeg van DWS was een jaarcontract met een beloning van

fl. 1.500,00 per jaar, volgens persoonlijk begeleider Soetekouw was dit een dramatisch bod (‘wacht nog
maar even met tekenen’) maar na driekwart jaar hield Dirk het dan toch voor gezien bij DWS.

Via Frits heeft Dirk het nog bij de Volewijckers geprobeerd, maar hij trof bij de Volewijckers een lege kas
aan, de vereniging hield bijna op te bestaan, dus dit avontuur was snel over.

Dirk kreeg nog de kans om bij IVV — hoog in de amateurtop — te gaan spelen, hij had zelfs al *handgeld’
ontvangen maar daar zag hij toch van af, hij bracht keurig het geld terug en daarna waren zijn
uitstapjes buiten S.D.0.B. over, buiten een korte flirt met EVC.

Op zijn 28 kwam eigenlijk een einde aan zijn carriére als voetballer door een ernstige
achillespeesblessure. Bijna twee jaar kon en mocht hij niet voetballen en het advies van de medici was
dan ook om ‘de schoenen aan de wilgen te hangen’ maar Dirk vond zich daar nog wat jong voor. Met een
bewonderenswaardige inzet heeft hij nog jarenlang op het hoogste niveau meegestreden en vele
successen meegemaakt.

Dirk heeft de laatste wedstrijd in het 1° gespeeld toen hij 40 was. Hij speelde toen samen met zijn zoon
Patrick. Hierna heeft hij nog een paar jaar in het 2° en 3° geacteerd tot hij definitief moest stoppen
omdat zijn fysieke gesteldheid het echt niet meer foeliet.

Dirk is in 1985 gestart met het trainen van de jeugd van S.D.0.B. en heeft dit zo'n twaalf jaar gedaan.
Henk Bolks was toen jeugdvoorzitter en Henk heeft hem gevraagd de jeugd te gaan trainen. Een hele
leuke periode, vooral de reis met de C-junioren en de D-pupillen naar Frankrijk was bijzonder gezellig. In
Zijn eentje trainde hij de hele jeugd, iets wat nu door een man of 7 wordt gedaan.

Dit betekende bijvoorbeeld van maandagavond van 18.00 — 21.00 uur training geven en op de woensdag
begon hij om 13.00 uur, aan het einde van de middag even gauw naar moeder Trien van 17.30 — 18.00
uur om een hapje te eten en dan weer verder van 18.00 - 21.00 uur.
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Een dozijn jaren trainer van de gehele jeugdafdeling, door weer en wind, met talentvolle spelers en met
kinderen die absoluut geen gevoel voor het spelletje voetbal hadden, ga er maar aan staan!

Het maakte niet uit of het regende, sneeuwde of stormde; Dirk was er, vaak op een erbarmelijk
trainingsveld. Hij heeft maar heel weinig verstek moeten laten gaan. Eén periode heeft zoon Patrick de
trainingen even overgenomen omdat Dirk geopereerd moest worden, maar verder is er weinig verzuim
bekend. Een aantal jeugdteams is in die jaren kampioen geworden. Tijdens deze periode heeft hij
opleidingen gevolgd om hoofdtrainer te kunnen worden. In 1998 is dat gerealiseerd.

Dirk heeft in zijn tijd bij S.D.0.B., zowel als speler maar ook als toeschouwer, vele hoofdtrainers aan zich
voorbij zien gaan.

Deze groep werd door Dirk altijd kritisch gevolgd en nu vijf seizoenen geleden, is hij als bewindvoerder
gestart.

Hij doet dit met heel veel plezier. Heel veel vrijwilligers zorgen voor een opgeruimd veld, schone
kleedkamers en kantine en nog vreselijk veel meer werk dat gedaan wordt en dan heeft hij ook nog een
fantastisch team naast zich staan: Henk Bolks als leider; Jacinta Steur als verzorgster en Jacques Steur
als grensrechter; door deze mensen voelt hij zich fantastisch gesteund. Dirk is erg tevreden over zijn
‘cluppie’ 5.D.0.B., hij komt vaak bij andere verenigingen en dan is hij altijd weer blij als hij terug mag
naar Broek, want de organisatie en de gezelligheid bij *zijn’ 5.D.0.B. zijn ongekend.

Hij is nog altijd een enthousiast trainer met een ongekende passie voor het spel op zich. Dirk vreet
voetbal en zal dit fanatisme altijd houden.

Positief is ook de sportiviteit die de selectie van S.D.0.B. uitstraalt, onnodige gele en rode kaarten zijn
bijna uitgebannen en er is respect voor arbiter en opponent.

De spelers vormen ook een echte vriendenclub, dat ook blijkt uit de prestaties, ‘alleen als je iets voor
elkaar over hebt kun je goed presteren en de plaats op de ranglijst is op dit moment alleraardigst’, zo
geeft Dirk overduidelijk aan. Een goed trainingsveld is de enige maar wel dringende wens.

Uitzicht op een periodetitel en wie weet wat er dit seizoen nog meer in het vat zit.

Er is binnen de huidige selectie een aantal spelers dat vanaf het begin van hun carriére Dirk als trainer
heeft en dat nog altijd met veel plezier en enthousiasme twee keer in de week komt trainen en op
zondag onder zijn leiding de wedstrijd speelt.

Een beter compliment is niet denkbaar.

Dirk Kouwenoord
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Seizoen 1996 - 1997

Benoemd tot erelid: Trien Kouwenoord en Gerrit Kouwenoord

Benoemd tot lid van verdienste: Lenie van Riessen en Henk Slegt

Met S.D.0.B.-jeugd naar opening Amsterdam Arena in het kader van: ‘Kids only’

Initiatief tot verkiezing S.D.0.B.-(st)er van het jaar. Irma Gerber wordt de eerste.

Projectgroep ‘Nieuwbouw S.D.0.B.’ (betreft nieuwe kantine) wordt actief; o.a. obligatielening

aangekondigd, verspreiding strooibiljetten. Voorzitter Willem Haars reikt eerste obligatie uit aan Chris

Tinkelenberg.

Reorganisatie klasse-indeling K.N.V.B. S.D.O.B. start in klasse 6 West 1.

Jeugd start met penalty-bokaalreeks in de rust van de thuiswedstrijden van S.D.O.B.-1.

Wicher Meinema wint eerste reeks na barrage met Daan Pieterson.

Wie, o wie wil scheidsrechter worden??? Regelmatig cursus-oproep in Geel-Zwarte Koerier.

Figuranten gevraagd voor speelfilm ‘All Stars'. Opnamen o.a. in Egmond aan Zee en

Overleek. Samen met Isa Hoes en Anthonie Kamerling e.a.

Te weinig spelers voor 6 senioren teams.

e Disco voor de gehele Broeker jeugd vanaf 11 jaar i.s.m. gymnastiekvereniging ‘Sparta’ op 25 oktober
in kantine.

e Galadiner 22 maart 1997 in het Broekerhuis ten behoeve van nieuwbouw kantine.

o Spelregelavond voor C-junioren, D- en E pupillen met instructie en uitleg door ex-betaald
voetbalscheidsrechter Jaap van der Niet.

e Diverse dart-avonden in de kantine.

e In memoriam: Erelid Chris Tinkelenberg (overlijdt op 20 februari 1997).

e 1 tegen 1 toernooi voor de jeugd bij afsluiting van het seizoen. Ook jeugd Hoge-Hoeden-
toernooi met finale penalty-bokaal in de pauze.

e Start bouw kantine na zondag 17 mei 1997. Eerste paal 27 mei. Vrijwilligers gevraagd.
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Jan Leegwater, 25 jaar wedstrijdsecretaris, met scorend vermogen

Jan Leegwater zag het levenslicht op 28 augustus 1954 en is toen waarschijnlijk al direct in

geel-zwarte doeken gewikkeld omdat papa en mama maar ook broer Kees, al jarenlang aan S.D.0.B.
verknocht waren.

Zelf is Jan zo rond zijn 8° levensjaar met de voetbalsport begonnen en ook is hij al snel vrijwilliger
geworden door het ophalen van de toto-en lotto-formulieren, dus S.D.0.B. had er weer eentje bij en van
wat voor kaliber!!

De overbekende vriendschap met zijn grote vriend Emil was verder een bekend fenomeen uit zijn
jeugdjaren en nu, bijna 50 floreert deze vriendschap nog altijd, zo geeft Jan trots aan.

Blije studenten alle twee, die nog al eens tegendraads waren, zeker wanneer het op stemmen in
verkiezingstijd aankwam, maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben in dit jubileumboekje.
Wel fanatieke voetballers, alle twee Feyenoord-fan en vaak op straat voetballend, werd hun techniek
geslepen, Emil als doelwachter en Jan als aanvaller.

Toen de wilde haren verdwenen waren c.q. waren achtergelaten in welke kroeg in Noord-Holland of
Amsterdam dan ook, was alleen voetballen voor 5.D.0.B. niet genoeg en naar het voorbeeld van zijn
vader, ging hij ook bestuurlijke en nog andere vrijwiliigerskiussen oppakken.

Op 22 jarige leeftijd werd Jan wedstrijdsecretaris. De toenmalige wedstrijdsecretaris Teun Hooijer was 10
jaar in functie geweest en vond dat het tijd werd voor verjonging. Jan wilde deze taak wel overnemen. Er
waren op dat moment 5 a 6 senioren elftallen en wekelijks kwam er een voetbalkrantje uit.

De reguliere wedstrijdsecretariaats-werkzaamheden, zoals het doorgeven van de door de K.N.V.B.
vastgestelde wedstrijden, wedstrijdwijzigingen, regelen van scheidsrechters, bij elkaar schrapen van
spelers om elftallen te completeren, behandelen van gele en rode kaarten enz. kostten veel tijd, maar dat
was geen probleem voor Jan.

Jan had ook al idee€n om meer te organiseren dan alleen maar wat echt noodzakelijk was.

Hij heeft toen enkele kompanen aangezocht om dit samen met hem te doen.

Emil Stéve, Cees Mul, Tjerk Doornenbal en Martin Tjemkes hapten toe en waren de eerste medestanders
in het wedstrijdsecretariaat, ook wel de seniorencommissie genoemd.

Jan was natuurlijk de voorzitter, want babbelen dat kon (en kan) hij, dat wisten (en weten) de insiders
wel.

Jan vond het werk met de senioren een leuke tegenpool voor zijn werk, hij was leraar op een basisschool
(De Kraal) in Amsterdam-Oost, waar hij dus de hele dag met de jeugd op trok.

Vele successen mocht hij meemaken in de jaren 80 als selectiespeler en vaak ook als basisspeler van
Broek-1.

Naast de activiteiten op het groene gras, was de organisatie van allerlei randevenementen altijd bij Jan in
goede handen.

Het Hoge-Hoeden-toernooi als feestelijke afsluiting van het seizoen werd geintroduceerd, de laatste
training van de selectie aan het eind van een kalenderjaar werd een begrip, de verjaardagen bij Dirk
Schoon kwamen op de kaart, maar daarnaast was en is Jan ook een meester in het contacten leggen met
sponsoren.

Een gevolg daarvan was vaak nieuwe kleding voor een bepaald elftal en met zijn grote modegevoel, liet
hij diverse teams in prachtige outfit aantreden.

De grote sponsoren waren zelfs in staat om weekendjes weg te organiseren en dan was tijdens zo'n
weekend Jan altijd een gangmaker, waarbij de aantekening dat Willem Haars vaak de organisator was
van zo'n weekend weg, vaak bijgestaan door ‘de Leeg'.

De wedstrijdcommissie kreeg ook schorsingsbevoegdheid (ja, ja...) van het bestuur en natuurlijk kwam er
ook een heuse beroepscommissie bestaande uit bijvoorbeeld de heren Jaburg en van der Beld. Gelukkig
kwam deze commissie niet al te vaak in actie.

Zowel de wedstrijdcommissie als de beroepscommissie had een eigen reglement, waarbij de
beroepscommissie de wedstrijdcommissie kon ‘overrulen’.
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Jan heeft ook nog ongeveer 5 jaar in het hoofdbestuur gezeten, samen met o.a. notabelen als
Klaas Geel, Jan Klein, Gerrit Luitjes, Henk Bolks, Cees Mul en Willem Haars.

Wanneer u bovenstaande leest, denkt u misschien dat het alleen maar pret en succes was in die tijd,
maar er waren ook minder aangename gebeurtenissen.

Zaalvoetbal was een voorbeeld hiervan in Broek in de beginjaren '70. De toenmalige trainer was hier
ontzettend tegen (bang voor blessures), maar de Afca Eagles ontstonden, wat een enorme tweestrijd in
het dorp tot stand bracht. Mensen die jarenlang vrienden waren geweest, keken elkaar niet meer aan.
Boodschappen werden niet meer bij de middenstander gedaan, omdat hij of zij betrokken was bij Afca.

Jan is ook bij de Afca Eagles gaan voetballen, tot veel verdriet van zijn ouders en broer Kees. Maar
gelukkig is iedereen tenslotte weer op beide voeten neergeploft en dit fenomeen had alleen nog waarde
voor de geschiedenisboeken. In het dorp normaliseerde het leven zich weer.

De Afca Eagles heeft Jan een jaar of zes als lid ingeschreven gehad, waarna Habuba Eagles en later
zaalvoetbalvereniging de Drie Noten nog jarenlang hebben kunnen genieten van deze zaalvoetballer bij
uitstek. In 1984 is Jan namelijk met een stel vrienden gaan zaalvoetballen, sponsor werd de Drie Noten
en later is deze zaalvoetbalclub een recreatieverenging geworden, waarvan Jan nu bijna 19 jaar
voorzitter is.

Een tweede heftig emotie opwekkend aspect binnen de voetbalclub was de lichtinstallatie, in planvorming
te plaatsen rondom het 1° veld.

Een cadeau bij het 60-jarig jubileum, dat moest het toen worden maar de vervolgkosten waren zo hoog
dat het helaas niet levensvatbaar was. Er is door diverse mensen heel veel tijd in dit project gestopt,
zelfs tot ver na de viering van het jubileum, dus het was begrijpelijk dat dit niet zonder slag of stoot
werd afgeserveerd

Er volgden heftige vergaderingen, tot slot werd een algemene ledenvergadering uitgeschreven en tijdens
deze druk bezochte vergadering, werd besloten de inmiddels geplaatste lichtmasten — nog zonder
lichtarmaturen - weer te verwijderen.

In al die jaren dat Jan met S.D.0.B. te maken heeft gehad, dus eigenlijk vanaf 1962 tot heden heeft Jan
maar weinig minder leuke aspecten meegemaakt.

Een zeer groot gedeelte van zijn ruim 40-jarige verbintenis aan S.D.O.B. heeft hij met plezier
doorgebracht. Vele uren op het groene gras, bijna altijd gepositioneerd op de rechterflank, de eerste
circa 35 jaar veelal in de voorhoede, waar Jan een reputatie had als goaltjesdief die altijd met binnenkant
rechtervoet de bal wist binnen te drukken. Koppen en het schieten met zijn linkerbeen waren zijn
mindere kanten, maar volgens Jan is hij toch altijd de beste voetballer van de Leegwaters van de
Bakkerstraat 15 geweest, maar wij willen dit graag tot een interne familie-aangelegenheid benoemen.

Nu Jan in Badhoevedorp woont, is zijn band met S.D.0.B. natuurlijk minder innig geworden maar hij blijft
toch voetballen, in Broek-4, alhoewel de knie de laatste maanden wel erg opspeelt, wat hem belemmert
in het uitoefenen van zijn favoriete hobby oftewel het spelletje voetbal.

Als algemeen adviseur van de seniorencommissie blijft hij ook betrokken bij de club en wanneer het maar
even mogelijk is, bezoekt hij ook nog de thuiswedstrijden van het vlaggenschip.

Gelukkig hoeven we Jan niet te missen, hij blijft voorlopig speler van het huidige 4° elftal en hopelijk nog
vaak cabaretier. Natuurlijk zal Jan altijd S.D.0.B.’er in hart en nieren blijven.
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Seizoen 1997 - 1998

e Een nieuw seizoen en een fonkelnieuw clubhuis. In een paar maanden uit de grond gestampt
dankzij de enorme inzet van een geweldige bouwgroep en fantastische vrijwilligers.
Sterk Door Onderling Begrip is zeker van toepassing. Laatste steenlegging op zaterdag
9 augustus 1997 door ome Gerrit Kouwenoord. Officiéle opening 27 september.

e Jan van der Snoek komt te overlijden op 18 augustus 1997. Officieuze ingebruikname van de nieuwe
kantine heeft deze oud-voorzitter en erelid nog net meegemaakt.

e Frans Voorderhake stopt met keeperstraining voor de jeugd. Michel van der
Sluis volgt hem op.

e S.D.0.B. bekert verder, zelfs tot in de derde ronde. Het was een vooruitziende blik van
Dirk Jan Langendijk.

e Vaste verslaggevers in de Geel-Zwarte Koerier zijn ‘A. Ruets’, ‘Grobbebol’ en een beschouwende
supporter.

e Romney-loods nodig aan renovatie toe na vele jaren gebruik. In het voorjaar 1998 (28 maart) kan

aan renovatie worden begonnen.

Scheidsrechterstekort voor wedstrijden A-, B-, en C-junioren.

S.D.0.B. periode kampioen ( le periode)

‘Vereniging Vrienden van S.D.0.B.” is wederom de grootste sponsor van $.D.0.B.

Kantinepersoneel gevraagd vanwege grotere mogelijkheden aan de bar en in de keuken.

Ton de Haan maakt rentree als arbiter maar z'n fluitje doet het niet, dan maar op z'n vingers.

Beschouwende stukken over jeugdvoetbal en alles wat daar mee samenhangt halverwege en

aan het eind van het seizoen.

Oliebollenactie levert ruim fl. 2.000,00 op.

Eerste plaats in Piet Bierdragertoernooi voor A- en B junioren.

Dennis Duijm komt te overlijden op 08 januari 1998.

Dirk Kouwenoord stopt na 11 jaar als jeugdtrainer, wordt hoofdtrainer van 5.D.0.B.,

Ad de Bree gaat naar Graftdijk.

Drie generaties Pels op 8 februari '98 in de kantine: Neal (bestuurslid en selectiespeler),

Kees jr. (‘officier van piket’) en Kees sr. (oudste supporter).

e Jeugdleidersbesprekingen op de donderdagavond gaan o.a. over trainingsbezoek, resultaten,
functioneren van spelers, vervoer bij uitwedstrijden, tijdig afberichten, uitslagen doorgeven,
verslagen inleveren.

e Oproep voor het ‘krantje rapen’.

e Debuut Jacinta als verzorgster selectiespelers.
e  B-junioren kampioen in 3e klasse H.

e Familietoernooi op Hemelvaartsdag.

e Eindstanden seniorenteams seizoen 1997-1998:
S.D.0.B.-1 3e

S.D.0.B.-2 9e

S.D.0.B.-3 4e

S.D.0.B.-4 5e

S.D.0.B.-5 8°

S.D.0.B.-6 11°

S.D.0.B.-7 7°

S.D.0.B.-dames 7e
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Seizoen 1998 - 1999

e Dirk Kouwenoord is de nieuwe hoofdtrainer, nieuwe jeugdtrainer A- B- en C junioren wordt Glenn
Smart. Leider 1e elftal wordt Henk Bolks en leider 2e elftal René Valstar.

e Nieuwe rubriek ‘In de voorhoede’ geeft toegang tot de wereld van de selectiespelers.

e Inbraak in de kantine: enkele flessen drank verdwenen.

e Vrijdag 18 september is de Gerrie Miihren Clinic voor de jeugd een groot succes 0.a. demonstratie
‘hooghouden’ met een tennisbal spreekt tot de verbeelding.
In standaard amateurcompetitie zijn rugnummers m.i.v. 1 jan. 1999 verplicht.
GVO-speler John Bloetjes uit Krommenie onderscheiden met legpenning gemeente Zaanstad
vanwege zeer kordaat optreden bij bijna ingeslikte tong van Martin Tjemkes.

o Romney-loods met veel inspanning gereed. Namen noemen? Hier komen ze:
Martin Tjemkes, Jacques Steur, Jan van Zaanen, Lars Drijver Peter Kreetz, Frans
Voorderhake, Arie Oud. De firma Smeenk & de Klerk zorgt voor de gratis afronding.

o Elke vereniging krijgt eigen referentienummer van de K.N.V.B. S.D.0.B. heeft: BBFZ 65 G.

e Wedstrijdverslagen van het 5e komen in series binnen ( ‘Grobbebol’ - Jack Prijs).

e Jeugdafdeling S.D.0.B. groeit nog steeds (nu 120 leden met o.a. 2 D-,3 E- en
4 F-pupillen teams).

e Mart Kelderman organiseert bingo-avond. Er voigen er meer.

e Voor S.D.0.B.-leden en donateurs:
Kado van de verzorger: najaars-massage kado-bon op dinsdag- en donderdagavond.

e Roel Kouwenoord brengt licht in de duisternis na uitvallen stroom.

e Geen kleedkamer voor dames, dus ook geen doucheruimte. ‘Gedoe en commotie’. Uiteindelijk toch
wel een kleedkamer(8 november 1998).

e Noodkreet voor vrijwilligers bij de jeugd. Scheidsrechters en terreindienst-beambten gevraagd.

e In de winterstop-periode speelt de gehele S.D.0.B.-jeugd al jaren mee in zaalvoetbaltoernooien:

Piet Bierdrager-toernooi van EVC voor A-, B- en C-jun. en het Rabo Waterland toernooi voor D-, E-

en F- pupillen in 't Spil te Monnickendam. Dit jaar voor de 8e keer.

Oliebollenactie levert fl. 2.500,00 op. Overheerlijke oliebollen en beignets van Jacques Steur.

Kerstpuzzel: 17 inzendingen Mevr. T. Komen - Potgiesser wint, Klaas Geel troostprijs.

In memoriam: Dennis Duijm. Bronzen beeld( bal) ontworpen door Erik Claus, zal worden geplaatst.

Veel activiteiten in kantine: klaverjassen, bingo en darten.

‘Wat is het trainingsveld weer slecht’ (Volgens Neal Pels is het een ‘waterig modderveldje”)

S.D.0.B.-1 'draait * slecht (zoveelste nederlaag na winterstop).

S.D.0.B.-3 halverwege nog ongeslagen.

Dirk Kouwenoord tekent bij als trainer van de selectie.

Het bestuur zoekt voorzitter en technische man.

Interne verschuivingen bij jeugdteams: E1 uit de competitie, spelers naar D2.

Medewerkersavond op 13 maart 1999.

S.D.0.B.-dames doen het goed. Ze snoepen kampioenskandidaat Hellas Sport-2 twee punten

af.

e Lekker hapje bij een biertje wordt bijna hele maaltijd bij de selectie op donderdagavond. Zijn de
resultaten daarom de laatste weken weer crescendo gegaan?

e Het zesde zoekt nog steeds naar z'n vorm, het 7¢ behaalt in maart 1999 de eerste punten.

e Voor D-, E- en F pupillen 4 tegen 4 partijtjes als afsluiting van de training. Er komt ook een
jeugd-Hoge-Hoeden-toernooi.

e Jeugdtrainer en jeugdcommissie-voorzitter gezocht.
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Wim Drijver, de man met de grootste accu van S.D.0.B.
Wim Drijver (geboren op 11 april 1940), geboren en opgegroeid in Hoorn, Noord-Holland.

Na zijn opleiding aan de kweekschool is Wim in augustus 1964 uit Hoorn vertrokken. De militaire
dienstplicht riep. Tijdens zijn diensttijd heeft hij diverse malen gesolliciteerd naar een baan als leerkracht,
maar het wilde niet echt lukken. Er waren in die tijd veel leerkrachten en als je een baan wilde in het
onderwijs was het een kwestie van veel solliciteren. Hij heeft een paar maanden in IImuiden gewerkt als
leraar in het speciale onderwijs. In de herfstvakantie van 1964 solliciteerde hij op een vacature voor
leraar aan de basisschool in Broek in Waterland en na een proefles bij de toenmalige docent Dullemond
werd Wim aangenomen. Op 1 januari 1965 startte hij op de Openbare Lagere School die toen nog
gevestigd was aan het Roomeinde. Wim was in die tijd in de kost bij de familie Nierop op de Parallelweg.

Tijdens een verlovingsfeest van een dienstkameraad in december 1964 ontmoette hij Atsie. Zij studeerde
voor botanisch analist aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Na veel heen en weer gereis tussen
Wageningen en Broek in Waterland verloofden zij zich in oktober 1965. Vervolgens zijn ze in mei 1966
getrouwd in het Friese Franeker. Na hun huwelijk betrokken zij een woning aan de Buitenweeren, waar
zij nu nog steeds wonen.

Wim en Atsie hebben drie kinderen gekregen: Ingrid (1967), Onno (1969) en Lars (1972).

Wim heeft lesgegeven op de Havenrakkers van 1 januari 1965 tot 29 juni 2001.
Behalve leraar had (en heeft) Wim nog genoeg andere bezigheden:

15 jaar bestuurslid van het Nut, waarvan 11 jaar als secretaris.

vanaf 1985 jeugdsecretaris 5.D.0.B.

de avondvierdaagse organiseren van 1965 tot heden.

vanaf 1990 zingen (bas) in het Gemengd Koor van Broek.

lid van een zanggroep.

stukjes schrijven voor het voetbalkrantje, zoon Onno verzorgt de lay-out.

Hobby's zijn er natuurlijk ook nog:

Muziek luisteren, voornamelijk jazz en klassiek, het beoefenen van balsporten, o.a. tennissen, volleybal
en regelmatig een stuk hardiopen.

Het voorbereiden van de fietsvakantie: de Noordzeeroute. Engeland moet nog gedaan worden en ook de
zuidkust van Noorwegen moet er nog aan geloven.

Verder is Wim de trotse opa van een kleinzoon (Thymen), waar hij één keer in de 14 dagen op past. Hij
is momenteel ook druk om alle kneepjes van de computer onder de knie te krijgen en heeft recent een
computercursus voor 55-plussers gevolgd, voornamelijk gericht op tekstverwerken, internet en

e-mail. De lol in het ‘computeren’ wordt groter naarmate je er beter in wordt, zo benadrukt Wim.

Voetbal:

Wim heeft zelf altijd gevoetbald. Begonnen op 10-jarige leeftijd in Hoorn bij Hollandia. Nadat hij naar
Broek in Waterland verhuisde voetbalde hij bij S.D.0.B. in diverse elftallen, van het 1e afzakkend naar
het 7¢ (alleen in het 4° heeft Wim nooit gespeeld). De allereerste voetbalwedstrijd was met het 1° tijdens
de Broeker Feestweek tegen de Pers. Kees Leegwater vroeg of hij aanvoerder wilde zijn en is dat ook
altijd geweest, behalve het laatste seizoen.

Wim heeft drie jaar in het eerste gespeeld en daarna diverse in het 2° en het 3° jaar. In deze teams is in
totaal 3 keer een kampioenschap behaald. Alle overige seizoenen heeft Wim met veel plezier in het 5¢
t/m het 7¢ gespeeld. De prestaties namen wat af maar de gezelligheid en de sfeer stonden hoog in het
vaandel, zeker na afloop van de wedstrijden.

In mei 2000 heeft hij zijn afscheidswedstrijd gespeeld met Broek 7 tegen E.V.C. 6. In deze wedstrijd
kopte Wim bijna in eigen doel en kort voor tijd benutte hij een door zoon Onno “versierde” strafschop.
Na afloop hingen zijn voetbalschoenen letterlijk in de klaarstaande treurwilg, hiermee werd een periode
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van 50 jaar actieve voethalsport afgesloten.

Behalve Atsie waren alle Drijvers enthousiaste, actieve voetballers. Ingrid was altijd de linksbuiten van
het damesteam en Lars en Onno hebben van pupillen tot en met senioren bij 5.D.0.B. gespeeld en doen
dit nu nog steeds, alhoewel Onno herstellende is van een beenbreuk.

Ats stond vaak als supportster langs de lijn en soms stond ze op het bekende bruggetje tussen de twee
velden om naar twee wedstrijden tegelijk te kijken.

Daarnaast draaide zij als vrijwilligster vele kantinediensten.

Ook heeft Wim periodes, zowel vroeger als nu, aan het voetbalkrantje gewerkt,

De huidige Geel-Zwarte Koerier was al vroeg in beeld, ‘stencillen’ gebeurde in de huiskamer in de eerste
jaren van zijn huwelijk. Sinds een aantal jaren schrijft hij als secretaris van de jeugd “stukjes” voor het
krantje.

Bestuurlijke activiteiten voor S.D.O.B.

Wim zit sinds 1984 in het jeugdbestuur. Joop Spaan was in die tijd voorzitter en Gerrit Kouwenoord
secretaris. In die tijd was er weinig structuur. Die is er in gekomen door een structuurnota opgesteld
door Edwin Lebrun en Joost Philippona.

Wim werd gevraagd door Henk Bolks om secretaris van het jeugdbestuur te worden, dat werd toen
gevormd door Joost Philippona, Henk Bolks en Hans Spaan. Wim is nu 18 seizoenen jeugdsecretaris.
Wim heeft al zijn voetbalactiviteiten, zowel op het veld als langs de lijn, altijd gecombineerd met school.
Nu hij met de VUT is, is het er niet rustiger op geworden wat betreft het voetbal. Er zit veel meer werk
aan en er wordt tegenwoordig ook meer gevraagd.

Verder is de jeugdafdeling nu een stuk groter dan vroeger. De jeugd t/m 18 jaar bestaat nu uit + 140
leden (toen + 80).

Het lastigste blijkt toch altijd weer het samenstellen van de teams aan het begin van het seizoen. Als
alles eenmaal draait wordt in de loop van het seizoen wordt het wel iets rustiger maar als secretaris blijf
je toch altijd het middelpunt van elk bestuur, dat altijd werk met zich meebrengt.

Wim vindt wel dat de mentaliteit van de kinderen veranderd is de laatste jaren. Er moet meer corrigerend
opgetreden worden. Andere omgangsvormen, andere opvoedingsideeén kunnen de achterliggende
redenen zijn.

Zoals het bestuur nu draait, draait het behoorlijk. Het prettige is dat Wim, nu hij met de VUT is, er meer
tijd voor kan nemen, waardoor bijvoorbeeld de contacten met de K.N.V.B. veel beter zijn. Vroeger
moesten alle voetbalactiviteiten naast het werk gedaan worden.

Leuke momenten

Dat zijn vele momenten. Het is altijd fijn als alles lukt en als een voetbaldag goed verlopen is. Wim geniet
ook van de voldoening, als de kinderen plezier hebben en als blijkt dat je het niet voor niets doet.

Er zijn natuurlijk altijd kleine incidenten, maar dat komt altijd wel op zijn pootjes terecht. Er even goed
over nadenken, even gas terug nemen, soms even bijpraten en dan staat alles weer recht.

Het gros van zijn werkzaamheden voor de jeugdafdeling zit in de E en F-pupillen, dat hij momenteel
samen doet met Hans Spaan en Monique Tessel.
Jacques Steur, Martin Tjemkes en Ger Meyn regelen de D-pupillen en de junioren.

Wim is secretaris van de gehele jeugdafdeling. De telefoonrekening is dan ook niet mis.

Hoelang Wim dit allemaal nog blijft doen, is voor hem nog niet duidelijk. Zolang hij het leuk blijft vinden
kan S.D.0.B. op hem blijven rekenen maar wanneer andere hobby’s nog meer tijd in beslag gaan nemen,
moet hij zichzelf nog eens gaan bezinnen. Het is voor S.D.0.B. te hopen dat die andere hobby's het
S.D.0.B.-werk niet hinderen, want een opvolger voor een dergelijke medewerker zal zeer moeilijk te
vinden zijn.
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Wensen of veranderingen op voetbalgebied heeft Wim wel. Een nieuwe of betere trainingsaccommodatie

voor de gehele vereniging zou fijn zijn zodat onder alle weersomstandigheden altijd getraind kan
worden.

Wim is trots op de manier waarop de jeugdafdeling nu draait, de goede samenwerking met trainers en
vrijwilligers is daar de leidraad voor. Heel blij is hij ook met jongens (en meisjes) die het leuk vinden de
wedstrijden te fluiten en dat er elk seizoen weer nieuwe scheidsrechters bij komen. Weet u overigens dat
wanneer de wedstrijdcommissie op zondag echt geen scheidsrechter kan vinden voor een bepaald
seniorenelftal, Wim altijd bereid wordt gevonden de wedstrijd te leiden?

Wim hoopt verder dat hij gezond blijft en op dezelfde dorpse manier aan de gang kan blijven. Vervelen
doet hij zich nooit, hij geeft zich voor de volle 100% en houdt absoluut niet van afhaken, hoe lastig een
bepaalde klus soms ook is.

Deze oersterke accu met zijn onverzadigbare energie is reeds jarenlang (inval-) jeugdtrainer en natuurlijk
zit hij ook in de jubileumcommissie die het 75-jarig bestaan organiseert.

Wanneer het allemaal naar behoren door ons is opgeschreven, hebben wij niets gemist, maar
ongetwijfeld komen er nog taken van Wim voor S.D.0.B. naar boven wanneer u dit leest, maar wat een
mens als Wim kan verstouwen past bijna niet in onze tekstverwerker.

Wim Drijver
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De Voetbaljaren Aalbers (‘81-89")

Ik moet een jaar of negen oud zijn geweest toen mijn ouders me bij S.D.0.B. aanmeldden. Op zich geen
rare gedachtegang als je bedenkt dat nagenoeg je hele vriendjesgroep iedere zaterdagochtend met
gepaste trots het befaamde geelzwart omhangt en de rest dat ook binnen afzienbare tijd vast
voornemens is.

Na luttele trainingen werd duidelijk dat ik het — om het zacht uit te drukken - niet bepaald moest hebben
van mijn offensieve kwaliteiten, een enkele splijtende pass richting de vleugelspitsen daargelaten. Nee,
de defensie was meer mijn ding. Het afstoppen van even flegmatieke als watervlugge aanvallers van de
tegenpartij bleek een mij op het lijf geschreven functie binnen de door ‘Hoedje’ en/of ‘*Ome Gerrit’
zorgvuldig getrokken krijtlijnen. Was daaraan voldaan, dan verdiende het volgens mijn toenmalige
jeugdtrainer aanbeveling om de bal zo snel als mogelijk in te leveren bij een technisch en tactisch meer
begiftigde teamgenoot. Niet dat ik een waardeloze voetballer was, goede verdedigers zijn immers dun
gezaaid zo vertrouwde mij diezelfde jeugdtrainer meermalen toe, maar laat ik zeggen dat ik mijn
beperkingen kende; op zich ook een eigenschap die niet ieder mens bij zich draagt.

Het was, kortom, een rol die mij paste en gaf me het gevoel daadwerkelijk iets bij te dragen aan de gang
van zaken op het veld. Zeker in de ontwikkeling van een nog pril leventje ais het mijne toentertijd zijn
dat zaken die in waarde zeker niet moeten worden gebagatelliseerd. Immers, waar sommige vriendjes
aan de lopende band in staat werden gesteld doelpunten te maken en daarmee hun identiteit goeddeels
vormgaven en prompt uitgroeiden tot de vedetten van het team, waren tegenstanders uitschakelen mijn
manier van ‘doelpunten maken’. Aldus heb ik mijn hele voetballende leven de eer gehad de geelzwarte
rechtervleugel — een positie waar overigens nog altijd vaak volkomen ten onrechte wat neerbuigend over
wordt gesproken - te mogen verdedigen.

Ook bij de buitenlandse trips die we maakten naar Frankrijk en Duitsland stond ik tijdens de wedstrijden
geposteerd op, om met Van Gaal te spreken, ‘de 2. Nou ja, trips. Ik en mijn teamgenootjes
percipieerden dat al gauw als zijnde Europacupvoetbal in optima forma. Met dat verschil dat welke positie
je na afloop van zo'n internationaal toernooi op de ranglijst ook innam, voor ieder deelnemend team er
een in omvang onwaarschijnlijk grote en protserige bokaal te vergeven was. Het onvermijdelijke bier (het
was toch bier jongens?) dat daar vervolgens in werd gegoten - we waren toen twaalf, dertien jaar -
smaakte even goed of je nu eerste of laatste was geworden. Overigens gold datzelfde luttele jaren
eerder voor het ‘flessie’ dat we na iedere competitiewedstrijd in het kleedlokaal gulzig tot ons namen.

Anekdotes te over uiteraard na zo'n acht jaar clubvoetbal. Als u mij toestaat het voor deze gelegenheid
even op mezelf te betrekken, diep ik er gaarne eentje op. Een anekdote waaraan ik jaren na dato nog
frequent wordt herinnerd. In de zomer van 1984 speelden we een wedstrijd in Frankrijk tegen een Duitse
mannschaft. Dit gegeven alleen al betekende voor onze selectie motivatie te over, dat zult u begrijpen. In
een alles verzengende hitte werden we geacht gestroomlijnd voetbal te spelen op een grindveld waar je
eerlijk gezegd je hond nog niet op zou uitlaten. Bij een 1-0 voorspong voor ons dreigde de Duitse
linksbuiten diep in de tweede helft alleen op onze doelman af te gaan. Dreigde, zeg ik erbij. Welnu, de
‘Aalbers-messen’ waren geslepen zullen we maar zeggen. Met gestrekt been raak ik de Oosterbuur op
dijbeenhoogte, hetgeen voor de beste knul een buiteling van-heb-ik-jou-daar tot gevolg heeft. Het bloed
dat vervolgens uit zijn been vioeit zou lastig te stelpen zijn, zo maak ik op uit de wit weggetrokken blik
van de verzorger. ‘Cinq minutes!’, bijt de dienstdoende arbiter mij prompt toe. Cinq minutes later gooit
onze voorhoede de wedstrijd gedecideerd in het slot. Ik had een gelijke stand voorkomen en daarmee
een belangrijke bijdrage geleverd aan het eindresultaat van een cruciale wedstrijd. Dat dit niet primair te
danken was aan mijn technische begaafdheid en tactisch vernuft, maar aan mijn inzet en mentaliteit, is
exemplarisch voor de Voetbaljaren Aalbers. Voetbaljaren die ik in alle opzichten voor geen goud had
willen missen.

Merijn Aalbers
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Seizoen 1999 - 2000

e In eerste Geel-Zwarte Koerier van dit seizoen wordt melding gemaakt van de voordracht van Chris
Klein om hem tot voorzitter van S.D.0.B. te bombarderen. Dit voorstel wordt geaccordeerd tijdens de
algemene ledenvergadering van 20 september 1999. Ron Baltussen heeft dus de voorzittershamer
overgegeven na 5 jaar voorzitterschap.

o Tijdens de achterliggende zomer heeft het klusteam van S.D.0.B. onder leiding van Piet van Zaanen,
de trainingshal, de tribune, de dug-outs en de zitbanken rondom het 1° veld opgeknapt.

e S.D.0.B. organiseert tijdens de feestweek ‘beachvolleybal’, dat een doorslaand succes is.

e Na afloop van het voorgaande seizoen heeft de selectie samen met Fred en Anja het overlijden van
Dennis Duijm herdacht en is het gedenkteken in de vorm van een ‘gedenk-bal’ geplaatst.

e S.D.0.B.-1 wint na een slechte voorbereiding dan toch de eerste competitiewedstrijd, in het snikhete
Bergen wordt Berdos met 0-2 aan de zegekar gebonden.

e Piet van Zaanen is tijdens de ledenvergadering van 20 september 1999 benoemd tot bestuurslid.

e Op 11 september 1999 breekt Matthijs van Eck zijn been.

o Na een grondige renovatie in de zomer wordt het trainingsveld eind september 1999 reeds afgekeurd
door de gemeente omdat het regenwater niet afgevoerd wordt....

o De hoofdredacteur van de Geel-Zwarte Koerier vraagt maandenlang om wedstrijdversiagen; een
spelersvrouw van het vierde klimt in de pen en levert een Ad-tje vol in, waarna de redactie meldt dat
dit allemaal veel te lang is....

e Smeenk & De Klerk VOF is gestrikt als hoofdsponsor.

Er wordt door enkele noeste arbeiders een noodverlichting aangelegd op het tweede veld omdat het

trainingsveld nog steeds onbegaanbaar is.

Neal Pels laat in iedere Geel-Zwarte Koerier een ‘In de voorhoede’ verschijnen.

De oliebollenactie onder leiding van Jacques Steur is weer een succes (opbrengst fl. 2700,00).

2000 wordt moeiteloos ingeluid door de S.D.O.B.-familie.

De D1-pupillen van Meinema en Bekedam worden Kerstkampioen.

Per 01 januari 2000 is het verplicht scheenbeschermers te dragen in het amateurvoetbal.

De C1-junioren winnen voor de beker uit bij Koedijk: ongekend voor S.D.0.B. om met een jeugdelftal

zo lang in de bekercompetitie uit te komen.

Sander Boon wordt geboren op 30 december 1999.

o Koppelklaverjaswedstrijd in de kantine op 12 februari 2000 (koppel Kelderman/Spaan wordt
winnaar).

e Op 18 februari 2000 organiseert de jeugdafdeling, samen met de gymnastiekvereniging, een
discoavond voor de Broeker jeugd.

e  Op 25 maart 2000 wordt er een bingo-avond georganiseerd.

o In een scherp artikel in de Geel-Zwarte Koerier van februari 2000 beklaagt het dameselftal zich over
de desinteresse van andere S.D.O.B.'ers.

e Ome Bertus Bijl wordt node gemist en niemand heeft de laatste tijd iets van hem gehoord, totdat de
toeschouwende supporter hem tegen het lijf loopt in het Eduard Douwes Dekker-huis. Bertus
beklaagt zich over het feit dat hij ‘nooit meer iets hoort van de voetbal’ en dat *hij niet wil dat er
verkeerde dingen over hem worden gezegd in de kantine’.

o De selectie heeft een feestavond in ‘de Nadorst’ in Blokker.

e Op 17 maart 2000 is er een dart-avond bij S.D.0O.B.

e De kantine wordt grotendeels voorzien van nieuwe stoelen, mede door een financi€le injectie van de
‘Vrienden van S.D.0.B.".

e Het dameselftal heeft een fantastisch feestweekeinde gehad in Center Parcs in maart 2000.

e Op 12 maart 2000 debuteert Matthijs Kaars in het eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen SSV.

o In de Geel-Zwarte Koerier van 12 april 2000 wordt melding gemaakt dat ome Gerrit Kouwenoord aan
het einde van het seizoen ‘de pijp aan Maarten’ geeft als klusjesman.

o Op 2° Paasdag 2000 hangt Wim Drijver na 50 jaar voetbal zijn voetbalschoenen ‘aan de wilgen'.

o Op 13 mei 2000 sluit het jeugdbestuur het seizoen af met een sport- en speldag voor alle
jeugdspelers.
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Seizoen 2000 - 2001

Oud-lid Gerrie van Riessen komt te overlijden.

Monique Tessel neemt bestuurstaken Jaap Blakborn over.

Scheidsrechterstekort steeds groter probleem.

Selectie krijgt karretje dat vervoer tassen vereenvoudigt.

Nieuwe regels:

1. Beperking aantal passen keeper in strafschopgebied, met bal in hand, vervalt. Wel binnen 6
seconden spelen.

2. Speler is pas speelgerechtigd als zijn/haar ledenmutatiekaart met daarop het lidnummer op het
secretariaat is binnengekomen.

e Een groot aantal C-junioren maakt de overstap van Monnickendam naar S.D.O.B.

Technische staf jeugdafdeling ook aangevuld met een aantal Monnickendammers; Cor Zonneveld,

Ron Chardet en Richard Sijbrands.

F6 pupillen team ingeschreven.

Wim Drijver en Gerrit van Gog worden benoemd tot erelid tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

S.D.0.B. financieel gezien in balans.

Jan van Riessen ontvangt wegens zijn verdiensten voor de voetbalvereniging Beemster aldaar de

sportpenning van verdienste 2000,

Lv.m. vele afgelastingen geen zogenaamde vrije weekends en de winterstop wordt aangepast.

C1 poulewinnaar in bekercompetitie.

Brand in Volendam rond jaarwisseling.

Dames verder zonder trainer George.

Disco, Bingo en Darts bij S.D.O.B.

Onno Drijver loopt tegen Hellas Sport-4 een dubbele beenbreuk op.

Dirk de Waart uit vele gegadigden door dames als nieuwe trainer/coach gekozen.

Dirk Kouwenoord tekent voor nog een jaar als hoofdtrainer.

Benefietwedstrijd t.b.v. vuurwerkslachtoffers Volendam in stadion F.C. Volendam.

Damesteam start rubriek ‘rode oortjes’.

In mei toernooi junioren/pupillen in de Rijp; C1 junioren naar Oisterwijk.

Nieuw in krachthonk: roeiapparaat!

Kees Leegwater 50 jaar vrijwilliger S.D.0.B. (groot feest!).

Gerrit Kouwenoord Koninklijk onderscheiden (Orde van Oranje Nassau).

Nieuwe vuilnisbakken worden geplaatst op het Noordsche Bosch.
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Seizoen 2001 - 2002

o Hoofdredacteur Kees Leegwater blikt in openingswoord eerste Geel-Zwarte Koerier o.a. terug op ‘zijn’
feest van april 2001, toen hij in de schijnwerpers werd gezet wegens zijn 50-jarig dienstverband bij
S.D.O.B.

e S.D.0.B. trekt zich op het allerlaatste moment terug voor de bonte avond tijdens de feestweek. De
feestweek commissie Broek in Waterland kegelt S.D.0.B. direct uit de competitie.

o Akoestiek kantine is na inzet van enige vrijwilligers in de zomervakantie, sterk verbeterd.

e Gerrit en Gerritje Kouwenoord zijn op 27 september 2001 50 jaar getrouwd. Receptie in het
Broekerhuis op 29 september 2001.

e Lenie van Riessen wordt benoemd tot erelid tijdens de ledenvergadering van
5 september 2001.

e Jan Groot volgt Henk Slegt op als consul.

o Auto George Geugjes wordt weggesleept in Volendam tijdens stapavond met een aantal dames van
het damesteam van $.D.0O.B.

e Paul de Gier maakt eind september 2001 zijn rentree bij S.D.0.B. na 16 jaar niet gevoetbald te
hebben.

e Het nieuw ledenbord — gemaakt door het bedrijf van Teun Spits - van de ‘Vrienden van $.D.0.B.

wordt gepresenteerd tijdens de ledenvergadering op 5 september 2001.

Het aantal leden van de ‘Vrienden’ bedraagt op dat moment 81 leden.

De toeschouwende supporter klimt eindelijk weer eens in de pen.

Karin Bloemen steekt het dameselftal in een nieuw tenue.

Arie Kaars schrijft verslag na verslag over 5.D.0.B.-3.

Trouw supporter Dirk Nooy komt te overlijden.

Bingo-avond op 10 november 2001.

Kees Leegwater neemt plaats op de pas geschilderde tribune bij Assendelft tijdens een uitwedstrijd

van het 1° elftal, een blauwe broek tot gevolg. Na dezelfde wedstrijd krijgen de secretaris en de

penningmeester een aanrijding bij een wegblokkade.

e Internationaal jaar ‘Vrijwilliger van het Jaar’.

e Oud 1° elftalspeler Jan van Gog overlijdt eind november 2001.

Voorzitter Chris Klein publiceert in de Geel-Zwarte Koerier zijn brief aan B&W van Waterland, die hij
op 12 december 2001 schreef i.z. de parkeeroverlast rond Leeteinde/Roomeinde en de problematiek
van het zeer siechte trainingsveld.

e Kerstprijsvraag wordt voortaan niet meer gepubliceerd wegens te weinig respons.

Schilders kunnen niet aan de slag in de kantine wegens het missen van enig materiaal (wordt er

De stukjes van Cor van der Maas over de E4-pupillen worden graag gelezen.

Het eerste elftal staat op de vierde plaats.

Caelesta en Kees Tromp krijgen een zoon > Lucas.

K.N.V.B. stuurt alle verenigingen een brief i.v.m. het vele wangedrag op de velden.
K.N.V.B. organiseert voor de zomervakantie een voetbalkamp en een voetbalweek.
Piet van der Snoek en Neal Pels organiseren een instructie ‘Verantwoord Alcoholgebruik’ voor alle
kantinemedewerkers van S.D.O.B.

Het vijfde elftal wordt kampioen.

Bingo-avond is doorslaand succes.

Het eerste elftal zakt naar de vijfde plaats.

Jaap van Ham en Peter van der Keur komen te overlijden.

Dit jaar door omstandigheden geen Hoge-Hoeden-toernooi.

De velden van ‘Het Noordsche Bosch’ worden onder handen genomen.

Anita van Kraanen stopt als medewerkster van het clubblad.
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DE SPIL VAN BROEK

Toen we (man, vrouw, dochtertje van 4) in 1974 in Broek kwamen wonen, werd één ding al snel
duidelijk. Je had Broekers en Buitenballen. Politieke partijen maakten zich toen nog niet druk over
integratie of multiculti en gesubsidieerde taalcursussen waren er nog niet. Wilde je Broeker worden,
althans wilde je er een beetje bijhoren, dan moest je dat zelf doen, maar hoe doe je dat?

Het café in

Ons nieuwbouwwijkje — vijf voor die tijd behoorlijk onbescheiden huizen op de Keerngouw, getekend
door architect Philippona — bestond volledig uit import, inclusief enkele raszuivere eigenheimers dus
probeer dan je goede bedoelingen maar eens duidelijk te maken.

Voor snelle integratie zat er maar één ding op: ik moest naar het café. In die tijd nog niet De Drie Noten,
maar het dorpse Concordia van Cor en Klaar de Vries aan het Havenrak. Dat bleek een goed plan, want
Broekers houden wel van een rondje. Desnoods of misschien wel vooral van een ander.

Kennismaking met S.D.O.B.

Aan de bar van Concordia hoorde ik voor het eerst van het bestaan van S.D.0.B. Vooral via Cor de Vries
die zeer veel verstand van voetballen zei te hebben, maar er waren er méér die deden alsof het voetbal
in Broek was uitgevonden. Beleefd luisterde ik naar de sterke verhalen en deskundige commentaren,
want ja, je wilt geen probiemen in je eentje en dan speel je het spel op lokaal niveau maar mee. Eén
ding was in elk geval wel duidelijk; S.D.0.B. was een belangrijke spil in het dorp. Daar moest je dus
wezen.

Langs de lijn

Omdat voetballen vroeger - tot ik het verschil tussen jongens en meisjes begon te begrijpen — mijn sport
was, dacht ik erover om mij als actief lid van S.D.0.B. aan te melden. Ik was al op leeftijd (34) dus
waarschijnlijk zou dat - voor zover ruimte — hooguit een plaatsje in het bejaardenteam worden, maar dat
leek me wel gezellig. Enkele spelers daarvan had ik intussen al leren kennen en die kon ik nog wel
bijbenen. Vanuit Concordia naar huis was dat althans nooit een probleem dus op het veld moest dat ook
lukken.

Als scout voor mezelf ben ik daarom op een zondagmorgen eens naar een thuiswedstrijd van de heren
gaan kijken. Dat viel niet mee. Inzet en enthousiasme genoeg, geen kwaad woord daarover, maar het
schoffelde er zo vrolijk op los, dat ik blij was dat ik voorlopig nog zonder balbezit aan de andere kant van
de lijn stond. Ter plekke besloot ik om dat voor de rest van mijn leven maar te blijven doen en veilig
donateur te worden.

Dat waren mooie tijden toen langs de lijn. S.D.0.B. beschikte over een flitsend eerste team dat kampioen
werd en promoveerde naar de vierde klasse. Ik herinner me de elegante gebroeders Kaars, de
onstuimige en onstuitbare Jan Tromp, doelman Emil Stéve, de toen nog waterviugge Jan Leegwater,
talent Willem Haars en nog een paar begaafde (jonge)mannen, maar ik herinner me toch vooral de
inspirerende rustpauzes tussen de eerste en tweede helft en de snelle kleine glaasjes in de knusse oude
kantine.

Een moment van vervreemding

In 1975 begonnen we met de oprichting en inrichting van een tennisclub in Broek. Dat leidde in het begin
tot vervreemding, want tennis betekende concurrentie voor S.D.0.B. Bovendien was het een initiatief van
vooral buitenmensen en dat steekt natuurlijk, ook al hadden de initiatiefnemers slim oerbroeker Jan van
der Snoek bij de plannen betrokken.

Tennis heette in Broek dan ook al gauw Tannis, maar ook dat kwam allemaal goed toen veel S.D.0.B.’ers
de tennissport erbij gingen doen. En tennissers bleken helemaal gewone mensen nadat we een paar keer
met de ATV tegen S.D.O.B. voetbalden en zelfs een keertje dik wonnen. Die wond wil ik nu echter
absoluut niet opnieuw openrijten, want dit is tenslotte een feestnummer. Van harte dus. En bedankt voor
de vele leuke momenten.

Amsterdam, 30 januari 2003. Wim J Kok.
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Onbekend is wanneer deze folo is genomen.
Wel is bekend dat dit een voetballend tennis-team is.
De foto is genomen vooraf aan de ooit traditionele
voetbalwedstrijd tussen 'de voetbal” en 'de tennis’ tijdens
de Broeker Feestweek.
De namen zijn ook bekend:
Boven van links naar rechts:
Rob de Baat Ruud Schmidt, Bert Scholten, Ben van der Zanden,

Jan Lensen, Han Vermeulen, Juul Blufpand, Theo Malenstein en Henk Meinema.

Onder van links naar rechts:
Peter Tuin, Ger Meyn, Willem Haars, Roberto Blufpand, Dick Kaars en Arie Kaars.

Aan deze uitgave werkten mee:

Winifred Middelaar Helma Beijer
Murél van der Maas Catharina Sinke
Ans Evenboer Wim Drijver
Kees Leegwater Merijn Aaltbers
Wim Kok Stephanie Kaars
Henk Eppenga (corrector)

George Geugjes (lay-out)

Cor Baumbach (foto's)

Speed-O-Print (drukkerij)

Het was een grote klus die iedereen met veel plezier heeft gedaan.
Wij hopen dat u een indruk heeft gekregen van wat er na het vorige jubileum in 1988 zo al gebeurd is

binnen S.D.0.B.

Nogmaals willen wij benadrukken, zoals ook al vermeld in ‘even vooraf’, dat wij ongetwijfeld aspecten
zijn vergeten c.q. hebben gemist maar we hebben in ieder geprobeerd een zo compleet mogelijk
overzicht te bieden.

Namens de redactie,

Joost Philippona
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VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Langs deze weg willen wij van de gelegenheid gebruik
maken om voetbalvereniging SDOB van harte te feliciteren
met deze behaalde mijipaal. Een vereniging in stand
houden is één, maar het enthousiast houden van de leden en
levendig houden van de club is iets anders. Daar wordt in
Broek in Waterland, blijkende uit dit jubileum, uitstekend
invulling aan gegeven.

Ondanks dat Leguit en Roos nog geen 75 jaar actief is in
een andere ‘tak van sport’, zijn we toch verbonden met de
voetbalwereld in Broek. We worden geregeld herinnerd aan
(oud)leden van de vereniging. Op dit moment zijn we bezig
met de restauratie van het voormalige woonhuis van Chris
Tinkelenberg; een welbekend oud verenigingslid!

Werkten wij voorheen aan de panden van de
verenigingsleden uit het verleden, momenteel verbouwen
wij al eigen werk voor de nieuwe eigenaren van deze
panden; Wellicht ook enthousiaste clubleden! Hieruit blijkt
maar weer dat een bal nog steeds rond is!

Onze binding met Broek in Waterland zal u als Broeker
duidelijk zijn. Middels het mogelijk maken van de
totstandkoming van deze jubileumuitgave willen we blijk
geven van onze betrokkenheid bij de Broeker gemeenschap
en zo Broek in Waterland niet alleen letterlijk mooier
maken, maar ook figuurlijk.

Nogmaals van harte gefeliciteerd, op naar het honderdjarig
jubileum!

Leguit en Roos Aannemersbedrijf BV
K. Roos
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TR

B

Twee panden die menig Broeker tot de verbeelding zullen spreken! De één na een
brand verwoest, de ander door verval bijna verwoest, doch aliebei door Leguit en
Roos weer in oude glorie hersteld!




Jubileumboek 1 maart 2003

et

Boven ziet u het woonhuis van de Fam. Tinkelenberg in vroeger tijden,

Cha

En onder zoals het er uitziet nadat de restauratie bijna voltooid is. Het pand
weer in oude glorie hersteld!

uauam%
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In de oude situatie was dit pand zodanig verzakt dat het in één bepaalde hoek
30 cm opgedraaid moest worden. Het resultaat mag er dan ook zijn!
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